65 


(es 11 000700S'L 1LVAJI 


Dinamizmi yakala, öne geç! 


DASONBAHAR KIŞ 


mithatselection.com.ir 


Se 


CNBC-e 


www.cnbce.com z 


KAÇIRMAYIN mezuyaş amana me 12 
ELENİ eman Sus geye e tari ad 22 
DÜNYA SİNEMASI ................ 24 
KOMEDİ RİLMLERİ se seyöşe amima 26 
GİŞE'RİLMLERİ esüsremenisammiei 28 

AGERARİLMLERİ, sümme disüm asri 30 
İKİFLMBİRDEN .................. 32 
SEİNEELD © ma ir e öl v4 Gin 36 
GHEERSİ,. se süremayisayıkaksa ms 38 

ALCOLMINTHEMIDDLE ........... 40 
BUSLON PUBLIĞ ürü om ni 41 
ARRESTED DEVELOPMENT önemine 42 
AĞGORDING TOJİM se smassizesmasa yu 
TWO: &AHALF MEN sesssesiseüsuyi 45 
LAS VEĞAS şağenmarmasu wap 46 
SIGNIFICANT OTHERS ...... ei 48 
İY TET 50 
HE SİMPSONS Sasüpsuame saşe 51 
SERÜBS öümüssreş ee pekipe e BA 
e İL EE 53 
THE KİNG'OE ÖUEENS semaisi 54 
EVERYBODY LOVESRAYMOND......... 55 
NEO e mer ie 56 
İNNİ van ri b ön ayl ld 8 58 
İLERLE a na ise yan kaz a 59 
Aİ aaemısasaranyuna sma ai 60 
2AKİTABIHEDİYELİTEST............ 62 
NİPZJMUGK seen sal 63 
ANGELSINAMERİCA ............... 64 
SOUMH'PARK, eeseyumamrazasısma 65 
NIGKELODEĞN öven eman 66 
RADYO EKSEN söemasesümuramsssas 68 


KUASİK SAHNE ves an ke eme erir a 


sayı 59 aralık 2004 


E HABER AJANSI REKLAM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen imtiyaz sahibi Erman YERDELEN Genel Müdür: Cem AYDIN e Genel Müdür Yardımcısı: Görkem YAŞAYAN 

Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu): Serdar ERBAŞ e Tasarım: Ayhan KOÇ e E-Posta: dergi©cnbce.com Katkıda Bulunanlar: Suha ÇALKIVİK, Gülşah GÜRAY, Emrah KOLUKISA, Sevin OKYAY, Erdem PEKÖZ. 


Satış Koordinatörü: Zeynep Metin DALMAN e Tel: O 212 335 4436 Faks: 0 212 335 4898 

Yönetim Yeri: Eski Büyükdere Cad. No: 61 USO Center Maslak - İstanbul e Yayın Türü: Aylık Yaygın Süreli Yayın 

Renk Ayrımı ve Baskı: Stampa Basım San. Paz. ve Tan. Hiz. A. Ş. Hacıahmet Mah. Eburrıza Dergahı Sk. No: 27 34440 
Dolapdere - İstanbul Tel: 0212 235 9895 e Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul, Kasım 2004 

Yayın Türü: Aylık G. Siyasi Türkçe 


Erkek Hırka: 69.950.000 TL. | Gömlek: 49.950.000 TL. | Pantolon: 62.950.000 TL. | Bayan Hırka: 49. 


©edineşe o AXESS bonuscard o carpFiNans ŞK£ (O(mainum “x 78 © 


LC WAIKIKI 


> 


50.000 TL. | Pantolon: 53.950.000 TL. | Erkek Kazak: 39.950.000 TI. | Pantolon: 53.950.000 TI. 


www.LCWaikiki.com 


ve 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


dergi©cnbce.com 


İZLEYİCİDEN GELENLER 


Merhabalar, ben derginize üyeyim. Aynı zamanda da internet sitenizi takip ediyorum. 
Ancak görüyorum ki siteniz ile derginizin içeriği neredeyse aynı. 
Bu durum benim tabiri caizse derginizi alarak 'keklenmiş' 
olduğum hissine kapılmama neden oluyor. 
Bence birinden birinin içeriğinin genişletmesinde değiştirilimesinde benim gibi hisseden birçok kişi açısından büyük fayda var. CNBC-e olarak, klasik TV seyircisinin dışındaki farklı bir kesime hitap ediyorsunuz. Biraz daha özen gösterip bunu hakettiğinizi göstermeniz gerekir diye düşünüyorum. 
Ayrıca e-maillere cevap vermediğiniz için, bu e-mailin bir önceki gibi, sizin tarafınızdan dikkate alınıp alınmadığını da bilemiyorum. Ayrıca derginizde yayımladığınız e-maillere verilen hafif!! cevaplar da gerçekten size hiç yakışmıyor. 
Eğer o e-mailleri saçma buluyorsanız yayımlamayın. 
Yayımlıyorsanız size gerçekten değer verip yazmış olanlara saygı gösterip o tür cevaplar yazmayın. Kolay gelsin 

HÜLYA ÖZYILMAZ 


Sayın Özyılmaz, 

“Keklenmiş" hissine kapılmanıza neden olduğumuz için özür dileriz. Böyle bir niyetimiz yoktu. Yayın akışını internet sitesinden de takip edebilirsiniz, ama film ve dizilerle ilgili 


dergideki kadar çok yazı ve ayrıntılı bilgi bulamazsınız. 
Derginin bir avantajı da fotoğraf ve posterler. Ayrıca günümüzde bir buçuk milyon liraya kek almanız bile zor. 
Derginin içeriğini genişletme gibi bir projemiz var. 
İzleyicimizin değerinin de beklentisinin de farkındayız, hiç merak etmeyin. İzleyiciye saygımız da tahmininizin üzerinde, bunu da işimizle göstermeye çalışıyoruz. 


Verdiğimiz yanıtlar, eğlenceli bir 


iletişim ortamından başka bir amaca hizmet etmiyor. 
Cevapları hafif bulduğunuzu söylemişsiniz. Niye ağır olsun? 
Doğrusunu isterseniz biz biraz hafifleme ihtiyacı içindeyiz. 
Kendimizi de, hayatı da hak ettiğinden daha fazla ciddiye almamaya çalışıyoruz. Size de tavsiye ederim. Gerilmek için yeterince neden var. Hiç olmazsa bu dergide, bu kanalda rahat olalım, hafif olalım. 


CA. 


Lütfen şu altyazı eziyetine bir son verin. Hiç olmazsa hafta sonu dizi tekrarları dublajlı olsun. Üç beş kolejlinin emaillerine bakarak altyazıya karar vermeyin. CNBC-e Türkçe olursa rating pastasından hakettiği payı alabilir ve bu dublaj maliyetini fazlasıyla karşılar. CNBC-e kaliteli yapımlarıyla, İngilizce bilen bir avuç insan yerine tüm vatandaşlara ulaşmalı. 


Ben bile kanalınızı Türkçe 

yayınlanan Dawson's Creek 

dizisiyle keşfetmiştim. 

Bırakın tüm Türkiye altyazılarla 

şaşı olmadan CNBC-e seyretsin. 
zorrosmask©.....com 


Sevgili Zorrosmask, 
Öneriniz çok çekici, insan ister istemez “biz neden daha fazla rating alıp, daha fazla para kazanmıyoruz” diye düşünüyor. 
Peki ama rating mücadelesinin sonu var mı? Ya acayip insanlar çiftliği gibi işlere kalkışırsak, ya para bizim ekibin kafasını karıştırırsa, gururlu duruşumuz bozulursa ne yaparız o zaman 
Sevgili Zorrosmask? 
Neyse uzatmayalım, sonunu getiremeyeceğiniz işlere girmemek lazım diye düşünüyoruz. 
Bu arada altyazı 'eziyetinin nedeni üç beş kolejli değil 
Sevgili Zorro'nun Maskesi. 
Dublaj ne kadar iyi olursa olsun, orijinalin tadını vermiyor. 
Dublajda en iyi çalışma 
Nickelodeon kuşağı oldu onu da çocuklar için yaptık. 
(Yeri gelmişken emeği geçen seslendirme sanatçılarını ve ekibi kutluryoruz.) 
Altyazıların küçük olduğu konusunda zaman zaman eleştiri alıyoruz; arkadaşlarım 
“görüntüyü kapatmadan bu işi nasıl daha iyi yaparız' diye çalışıyorlar, ama tahmin edebileceğiniz gibi bu kolay bir iş değil. 

C.A. 


Mükemmellik ve sihir. Büyük KG 291 gazlı ocak. 
90 cm genişliğinde. Yalnızca Wok ocağı 5000 
Watt gücünde. Evinizdeki damak zevkinize Asya'ya özgü lezzetleri'de eklemek için. 
Profesyonel teknoloji, mükemmel ısı, ağız sulandıran lezzetler. Bundan böyle, gerçekten sihirli yemekler yapabilirsiniz. 

iş ortaklarımıza ve dostlarımıza başvurmanız 
yeterli. Bilgi Hattı 0800 211 33 70 
www.gaggenau.com 

Farkı yaşamak için Gaggenau 
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Selamlar sürekli izleyicinizim. 
pek çok yerde Jack 
Nicholson'un başrolünü oynadığı 
The Shining adlı filmin oldukça ürkünç, gerçek gerilimi, korkuyu duyumsatan bir film olduğunu okudum. Nerdeyse sapık-psyhco tadında bir film. Yayınlar mısınız FERİDE IŞIKLI 


Sayın Işıklı, 

The Shining hakkında gerçekten de çok doğru yazılar okumuşsunuz. Hatta 'ürkünç, gerçek gerilimi korkuyu duyumsatan' diye az bile yazmışlar. Öyle ki biz de zaten 


korkumuzdan yayınlayamıyoruz. 


Hatta bizim evde DVD'si var, korkudan bir kez bile takıp seyredemedik; 

işte öyle bir filim. 


GEY, 


Bravo.....bravo...bravo....... 
Valla sizi tebrik etmek lazım. 


Ben bile bu kadarını bulamadım. 


Yeniden bravo...bravo...bravo.. 
İflah olmaz bir John Carpenter hayranıyım.... Thing filminin benim için anlamı çok ama çok ayrı. Sinema tutkumun başladığı yıllarda, belki evinde olanlar hatırlayacaktır, Grundig 


firmasının Sistem 2000 markalı ve önlü arkalı oynatabilen video modeli vardı. İlk bu filmi orada seyretmiştim... 
Aynı zamanda bir film afişi hastasıyım. Thing filmi de bunlardan biri ve bende sadece bir tane var. Amaone.... 
Dergi içinde 4 tane birden 
(syf 15, syf 22, syf 32, syf 70). 
Bu kadar mı araştırılır kardeşim..... Bu kadar mı detay bulunup da serpiştirilir dergi içine.... Kesinlikle bu işin hastası olan birisi var orada... 
ŞEREF BALSAK 


Sayın Balsak, 

Aramızdaki basta insanların sayısı birden fazla, fakat biz "övgülerinize çok teşekkürler; 
sadece işimizi yapıyoruz" deyip geçelim, ayrıntılara girmeyelim. 
Video meselesine gelince, 
Almanlar o sistemi dünyada sadece bize satabildiler herhalde. Çift taraflı 

Grundig 2000, Betamax'tan daha havalıydı o günlerde. 
Fakat ne oldu, burun kıvırdığımız VHS hepsini ezdi geçti. Yüzlerce kaset elimizde kaldı; koca arşivi atsan atamıyorsun, izlemek istesen izleyemiyorsun. 


G.Y. 


“Sinema, kadını anlatma sanatıdır.” 


Fwanss ©, 


Ölümünün 20. yıldönümünde Truffaut... 
Yeni Dalga'nın öncülerinden, dünya sinemasının en önemli 100 yönetmeni arasında yer alan François Truffaut'nun 3 büyük eseri: 400 Darbe, Jules ve Jim, Son Metro. 


Şimdi Türkçe dublaj, Türkçe altyazı ve Türkçe menü seçenekleriyle DVD'de! 


“Yüzyılın en iyi 100 “Üç kişilik aşkın klasiği. “Catherine Densuve filminden biri” Bir kadın ve onu seven İki en başarılı Ergenlik başkaldırısı erkek...” perormanslarından birinde” üzerine “Olabilecek en rezil 10 dalda Cösar ödülü! 
sinema tarihinin durumdan, mümkün olan en Truffauf'nun en önemli filmi. saf aşk filmini gerçekleştirdim. “ önemli olgunluk eseri. 


Truffaut'nun 3 DVD'lik bu koleksiyonu, hayatı ve filmlerini anlatan kitapçıklorla 84.900.000 TL fiyatla satışa sunuluyor. 


Satış tr İBS Menam 


Gİ | a A.E. Film 
ve tüm film /müzik marketlerde (21 2) 324 9292 
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Üniversiteye bu sene başladık ve birbirimizle cnbce sayesinde tanıştık. Çünkü ikimiz de her akşam cnbcenin başına kurulup tüm dizileri izliyoruz. Bu diziler hakkındaki düşüncelerimizi artık birbirimizle paylaşıyoruz. 
Dizilerin hepsi çok güzel. 
Sizden bir isteğimiz var. Yazın 
Angels In America ve Nip 
Tuck'ın tekrarlarını verir 
Misiniz? 

ALİ KEMAL VE MERVE 


Ali Kemal Ve Merve 
CNBC-e yayınlarının mutlu beraberliğinize vesile olması bizi inanın çok sevindirdi. 
Yaptığımız işe böylece romantik bir anlam katılmış oldu. 
Fakat CNBC-e dizileri her ne kadar ortak zevkiniz olsa da nacizane tavsiyemiz güneşin batışını izlerken, mum ışığında yemek yerken, Nighis in the 
White Satin dinlerken vb 
Nip/Tuck'tan, The X-Files'tan, 
Without a Trace'ten konuşmayın. Ambiyansı bozabilir. İsteklerinize gelince, ilki için yazı beklemenize gerek 
yok. Angels in America 19 
Aralık'tan itibaren her pazar 
23:00'te yeniden ekrana gelecek. Saadet dileklerimizle... 
GG 
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Üç Renk DVD'de, Türkçe 


Dünya Sineması'nın en önemli yapıtlarından Üç Renk (Trois Couleurs) zengin özel seçenekleriyle ilk kez Türkçe'de. 


Mavi (Bleu), Beyaz (Blanc) ve Kırmızı (Rouge) filmleri 2şer DVD olarak sunuluyor. 
Her filmde özel seçenek olarak Kieslowki'nin açıklamaları, ünlü sinemacı ve oyuncuların değerlendirmeleri yer alıyor. Ayrıca film eleştirmeni Anette Insdorf'un her film boyunca süren Türkçe/İngilizce film açıklamaları (audio commentary), Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj gibi seçenekler bulunuyor. 


Üç Renki bir arada isteyenler için hazırlanan Özel Koleksiyon Seti'ni alanlar ise, 2 özel hediye kazanıyor: Kieslowski hakkında yapılmış en iyi belgeselin DVD'si ve Mavi'nin film müzikleri CD'si. 


Hepsi sadece 3 film fiyatına, 89.900.000 Tİ-'na! 


Satış Jim İBİĞİ Menim noktaları | © vriri 
DVD 


VIDEO 


KIRKI 


Fenk 
ESEN 


Ü 


3'ünü birlikte alın 
2 hediye kazanın 


kğ İBNİ 


Kızyaztot Kisslowsa 


Yi 
Türkçe DU? 
Türkçe Menü 


89.9 YTL. 


A.E. Film 
(212) 324 9292 
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KAÇIRMAYIN 


Blues nasıl bir şeydir, insanları niye etkiler, onlar için ne ifade eder? Yapımcılığını Martin Scorsesenin üstlendiği Martin Scorsese Sunar: The Blues, bütün bu sorulara cevap veren, Blues'u 1920'li yıllardaki ilk kayıtlarından alarak bugüne getiren yedi bölümlük bir dizi. 


MARTIN SCORSESE, SİNEMANIN 
GEÇMİŞİNE GÖSTERDİĞİ SAYGIYI, 
BLUES'A DA GÖSTERİYOR. 
ÜZERİNDE ALTI YIL ÇALIŞILAN 
PROJEDE YEDİ ÖNEMLİ 
YÖNETMENİN İMZASI VAR 


Aralarında Scorsese'nin de bulunduğu yedi ayrı yönetmenin imzalarını taşıyor: Scorsese, Wim Wenders, Richard Pearce, Charles Burnett, Mark Levin, Mike Figgis, Clint Eastwood. Son ikisi hariç, dizinin beş filmi bu ay CNBC-e ekranında. Devamı ise yeni yılın ilk iki haftasında. 

The Blues, bu müziğin hikayesini elbette sadece lafla anlatmıyor. Söyleşilere, sanatçıların perde arkası görüntüleri ve çok sayıda performans eklenmiş. Kimlerin mi? Blues'un büyük ustalarının yanı sıra, adları daha çok başka müzik türleriyle birlikte 


anılanların da: John Lee Hooker, Otis Rush, Ray Charles, B.B. King, Bessie Smith, Muddy Waters, Howlin? Wolf, Blind Lemon Jefferson, Taj Mahal, Nick Cave and the Bad Seeds, John Mayall, Lou Re- ed, Fats Domino, Lightnin? Hopkins, Dinah Washington, Ike Turner, Cream, Van Morrison, Rolling Stones, Dave Brubeck gibi. .. Söyleşiler ile arşiv malzemesi de aynı zenginlikte. 

1970'li ve 80'li yıllarda, modern Amerikan sinemasının koordinatlarını oturtan Martin Scorsese, sinemanın geçmişine gösterdiği saygıyı, blues'a da gösteriyor. Bu proje üzerinde altı yıl çalışan yönetmen, “Blues aynı anda hem Amerikalı, hem de dünyaya ait” diyor. “Öylesine evrensel bir öykü anlatma biçimi ki, sınırlarımızın ötesindeki insanlara esin vermiş, bugün de hem buradaki, hem başka ülkelerdeki müziği etkilemeye devam ediyor. Bu serinin dünyanın dört bir yanından yeni izleyicileri bu müzikle tanıştıracağından umutluyuz.” 


SEÇKİN YÖNETMENLER 
Böylece, bu müziğe tutkuyla bağlı yönetmenlerin en yaratıcılarıyla el ele vermiş. Charles Burnett (Warming by the Devils Fire / Şeytanın Ateşinde Isınmak), küçük bir çocuğun gözünden, blues üzerine Şiirsel ve kişisel bir dram sunuyor. Wim Wenders, 
Tbe Soul of Man / İnsanın Ruhu'nda geçmiş, bugün ve gelecekte gezinerek ortaya üç ayrı blues'cuyu çıkarmış. Richard Pearce, Memphis hakkında, Bobby Rush ve 
B.B.King'li müthiş bir 
: film gerçekleştirmiş 
(The Road t io Memphis /Memjpbis Yolu). Marc Leimgise, Chicago blues'unu çekmiş (Godfatbers and Sons h Babalar ve Oğullar). Scorsese'nin payına da, — Bel Biues'a saygılarını sunmak düşmüş: Feel Like Going Home / Eve Gider Gibi. Piyano ve İngiliz blues'u ise, Eastwood ve Figgis imzalarıyla, önümüzde- ki,ayın programında. The Biwes, adını aldığı müzigin Etkileyici ve dinamik bir portresini oluşturuyor. 
Sevin Okyay 


RL ADOPTED SON 
(BESHKEMPIR) 
13 Aralık Pazartesi, 22:00 
MN Yönetmen: Aktan Abdykalykov 
Mİ Oyuncular: Mirian Abdykalykov, 
Albina Imasheva, 


Adir Abilkassimov. 
Yapım Yılı: 1998 


Kırgız yönetmen Aktan Abdykaiykov'un imzasını taşıyan The Adopted Son, izleyiciyi çok uzaklara, Kırgızistan'ın kırsal bölgelerine davet ediyor. Filmin merkezinde, bebekken evlat edinilmiş, artık 12 yaşına gelmiş bir çocuk var: Üvey babasının sürekli bu durumu sorun etmesi yüzünden bir süre sonra köyde hemen herkesin bu konuyu konuşuyor olması ergenlik çağına henüz girmiş çocuğun hayatını alt üst eder. Üstelik yaşının da etkisiyle karşı cinse ilgi duymaya başladığı bu dönemde, Aynura adlı bir kıza özel ilgi duymakta ve ona yaklaşmak için fırsat kollamaktadır. 


A SCENE | 
AT THE SEA 
20 Aralık Pazartesi, 22:00 


? NS 


£ ini : 
gi 
Yönetmen: Takeshi Kitano N Ne > na Oyuncular: Claude Maki, > 
Hiroko Oshima, Sabu 
Kawahara, Nenzo Fujiwara. 
Yapım Yılı: 1992 


Takeshi Kitano, Japon sinemasının Akira Kurosawa'dan bu yana belki de en önemli ismi. 
En azından Batı”dan bakıldığında öyle görünüyor. Dünya Sineması Kuşağı'nda izleyeceğimiz A Scene at the Sea, yönetmenin alışık olduğumuz “kavga sahnelerini! içermeyen az sayıda yapımından biri. 

Doğuştan sağır olan Shigeru (Kurodo Maki) kırık bir sörf tahtası bulur. Kız arkadaşı Takako (Hiroko Oshima) ile birlikte deniz kıyısına inen Shigeru'nun düş kurarak başlayacağı süreç, onu da şaşırtacak noktalara gelecektir. 
Kitano, ana karakterinin duyma engelli olmasının etkisiyle diyalogdan çok, oyuncuların beden dillerine öncelik tanıyor filminde. 
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KAÇIRMAYIN 


GERRY 


GERRY'NIN YAPIMI HAYLİ MADDİ ZORLUK YARATMIŞ. YÖNETMEN SON KURUŞUNA KADAR FİLME YATIRMIŞ. MATT DAMON, “KONUSU YÜZÜNDEN” DİYOR, “YOKSA FİLM İYİ, AMA CASEY İLE ÇÖLDE DOLAŞIP DURUYORUZ” 


Gus Van Sant, seyircilerin karşısına bağımsız sinemanın en heyecan verici isimlerinden biri olarak çıkmıştı. İlk üç filmi Mala Noche, Drugstore Cowboy ve My Own Private Idaho onun kendi bakışına, kendi sinema diline sahip bir yönetmen olduğunun erken kanıtlarıydı. 

Son yıllarda, hatta Good Will Hunting'den itibaren Hollywood'la flört ettiğini düşünenler, geçen yıl rahat bir nefes aldı. Gerry ve Elephant, Gus Van Sant'ın eski günlerine döndüğünü müjdeliyordu. 

Ne var ki, Gerry'nin kadrosu, seyirciyi yanıltıyor. İki başrol oyuncusundan biri, Good Will Hunting'de de Van Sanv'la çalışan Matt Damon, diğeri ise o filmdeki Ben Affleck'in kardeşi Casey Affleck. İki aktör, karakterlerinin yaratılmasına da katılmış. Senaryoda Van Sant'ın ve onların imzaları var. Aslında bu katkı, doğaçlama diyalogları anında yaratmak şeklinde gerçekleşmiş. Gerry'nin yapımı da hayli maddi zorluk yaratmış. Yönetmen, banka kredisi almış, son kuruşunu filme koymuş. Matt Damon, “Konusu yüzünden” diyor, “Yoksa film iyi, ama Casey ile ben çölde dolaşıp duruyoruz.” 

Hal böyle olunca da, ortaya bir kült filmi çıkmış. Eleştirmenlerin çoğunlukla takdir ettiği, seyircilerin bir kısmının da hayran olduğu, ama gösterimler sırasında yarısının salondan çıktığı bir film. Gerry yine de Sundance'de dağıtımcı buldu. 
Bunda filmin yönetimi ve oyunculuğu kadar, Arvo Pârtın müziği ve Harris Savides'in nefis görüntülerinin de payı olsa gerek. Bir de iki küçük insan üzerinde hakimiyetini ilan etmiş doğanın olağanüstü güzelliğinin tabii ki. 
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Sonuçta, ikisinin de adı Gerry olan iki genç Mercedes arabalarıyla geldikleri çölde yürümeye başlıyorlar. İlk on beş dakika hiç konuşmuyorlar, sonra da az konuşuyorlar. “O şey'i bulmaya gidiyorlar, derken vazgeçip geri dönüyorlar; ama bu sefer de 


yollarını kaybediyorlar. Kimilerinin, Amerikan yayılmacılığını simgeliyor diye tanımladığı Gerry sahiden de, başka hiçbir yerde kolay kolay iz- 


leyemeyeceğiniz bir film. 
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LEE TAMAHOR), 
“KENDİLERİNİ ŞİDDETLE 
ÖZDEŞLEŞTİREN VE 


KULLANAN” ERKEKLERİN 


“DÜNYASINDA DOLAŞIYOR. 


FİLMİN KURGUSU, 
TARANTINO'NUN 
DEĞİŞMEZ KURGU 


ah LEMANI SALLY 
* | 


MENKE'YE AİT 


Ülkemizde Kurtlar Şehri adıyla gösterime giren Mulbolland Falls, (1996) Yeni Zelandalı yönetmen Lee Tamahori'nin modern, ironik bir tadı olan 1950'lere ait polisiye-dram filmi. “Film noir” türü sinemanın (makyaj ve dekorların öne çıkması; femme fatale'lerin olaylara yön vermesi; detektif, cinayet ögelerinin öne çıkması; 1ssız karanlık sokaklar, ucuz oteller, alkolizm, şiddet gibi ayrıntıları barındıran) başarılı örneklerinden olan film, uzaylılar ve gizli hidrojen bombası deneyleri gibi fantastik eklemelere rağmen abartı tuzağına düşmüyor. 

Los Angeles polis örgütünde görev yapan polislerden dördü bir ekip kurar ve kendilerine “Hat Sguad-Şapkalılar Ekibi? adını verir. Amaçları, kendi koydukları kuralları (Los Angeles'ta örgütlü suç istemiyoruz!) hayata geçirmektir. Sıradan bir cinayet soruşturmasında izledikleri ipuçlarının kendi içlerinden birine yönelmesiyle olayların akışı değişir. 

Yıldız olarak keşfedilmenin peşinde koşan Holliywood kızlarından Allison Pond'un (Jennifer Connelly) cesedi bulunur. Hoover (Nick Nolte) altı ay boyunca büyük bir aşk yaşadığı bu kızın ölümüyle acı dolu rüyalar görmeye başlar. Yaşanılan ilişkiye zamanında son vermiş ve çok sevdiği karısına (Melanie Griffith) dönmüştür; ama yaşadığı ilişki peşini bırakmamıştır. 


KADINLARI KULLANAN ERKEKLER 

Mulbolland Falls, Once Were Warriors'dan (1994) sonra Lee Tamahori'nin Hollywood'da çektiği ikinci film. İki film birbirinden farklı anlatımlar taşımalarına rağmen, “kendilerini şiddetle özdeşleştiren ve tanımadıkları kadınları kullanan” erkeklerin dünyasında dolaşıyor. Filmin kurgusu, Tarantino'nun değişmez kurgu elemanı Sally Menke'ye ait. Oyuncu seçiminde dev isimlerin yanı sıra yapılan önemli bir tercih de, öykünün merkezindeki Jennifer Connelly. Connelly, (Marilyn Monroe gibi) masumiyet ve cinsel cazibeyi bir arada taşıyan bir oyuncu. Melanie Griffith ise bu filmde başarısız olarak değerlendirilerek 1997 yılında En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu dalında “Golden Raspberry Awards-Altın Ahududu Ödülü'ne layık görülmüştü. Filmde polislerin The X-Files'ı çağrıştıran büyük çukurun başında toplanıp bakındıkları ve zincirleme yakılan sigaraların dumanlarının bulutlara dönüştüğü sahneler oldukça etkileyici. 

Oyuncu kadrosu ve düşmeyen temposu ile Mlholland Falls görülmeye değer bir film. 

Suha Çalkıvik 


BEFORE SUNRISE 
6 Aralık Pazartesi, 22:00 
© Yönetmen: Richard Linklater 
Oyuncular: Ethan Hawke, 
Julie Delpy, Erni Mangold, 


Haymon Maria Buttinger. 
> Yapım Yılı: 1995 


Richard Linklater, birkaç kez denediği ama başarılı olamadığı 'kentli romantik ilişki” temasını bu kez başarıyla işlemiş ve hem orijinal hem de sıcacık bir film çıkartmış ortaya. 
Viyana'da yolları kesişen iki gencin, Amerikalı Jesse ile güzel Fransız Celine'in zamana karşı gelişen ilişkilerinin hikayesi... 
Yönetmenin, bolca diyaloğa yer verdiği filmde iki karakter durmadan konuşuyor... Dillerden reenkarnasyona, seksten kablolu televizyondaki programlara... Ethan Hawke ve Julie Delpy'nin Viyana kaçamağı, kırık kalplere iyi gelebilecek sıcaklıkta bir film. 


BREAKING IN 
28 Aralık Salı, 22:00 Çğiğ 
| 
Yönetmen: Bill Forsyth 
Oyuncular: Burt Reynolds, 
Casey Siemazsko, Sheila Kelly, 


Lorraine Toussaint. 
Yapım Yılı: 1989 


Burt Reynolds ve Casey Siemazsko'nun başrolleri paylaştıkları 1983 yapımı Breaking In, usta bir hırsızla genç bir *ev faresinin” hikayesini anlatıyor. Bir yanda işini bilen bir hırsız olan Emie, diğer yanda sadece buzdolaplarını “yağmalayıp',; biraz televizyon seyrettikten sonra çıkmak için boş evlere giren genç Mike var... Ernie, tüm birikimini genç Mike'a aktarmaya karar veriyor; ama Mike ilk soygununu yaparken işler karışıyor. Yaşlı hırsız bu çaylaga karşı iyice sorumluluk hissetmeye başlıyor. Burt Reynolds, en azından filmdeki Ernie kadar başarılı kendi işinde. Sergilediği performans bu komik suç filmini kaçırılmaması gereken bir yapıma dönüştürüyor. 
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- 23 Aralık, 


Fargo 


ABSÜRD BİR KOMEDİ MI, 
YOKSA BEYAZA BOYANMIŞ BİR 
NOIR MI İZLEDİĞİNİZİ 
SORABİLİRSİNİZ KENDİNİZE. 
FARGO'NUN BAŞARISI DA 
BİRAZ BU İKİSİNİ 
HARMANLAYIP, KİMYAYI 
YAKALAMIŞ OLMASINDA 
ASLINDA 


The Hudsucker Proxy'nin hem gişede hem de; eleştirmenlerin gözünde başarısız olması Joel ve Et* han Coen'in bir sonraki filmleri Fargo'ya iğsi anlamda ihtiyatlı başlamalarına neden oldu. Nite- kim Big Lebowski'nin tanıtımları sırasında kendileriyle yapılan bir röportajda o güne kadar aldıkları en kötü tavsiyenin Joel Silver'ın onları The ker Proxy'yi çekmeye ikna etmesi olduğun yeceklerdi. Neyse ki bu kez korktukları gelmedi ve Fargo hem gişede büyük bir 


ödül kazandı. ; l 

Öncelikli şunu belirtmekte yarar var. Fi şinde yer alan ve filmdeki olayların g yandığı, 1987 yılında Minnesotta'da ; 


çeklere daşandığı, hayatta olan kişilerin isteği üzerine isimlerin değiştiril- 


diği ve ölenlere saygı sebebiyle geri kalan her şeyin olduğu gibi anlatıldığı yolundaki açıklama külliyen yalan. Kimilerine göre Coen Kardeşler bu açıklamayı filmdeki olayların inandırıcılığını kolaylaştırmak 

1 için, kimilerine göre ise The Hudsucker Proxy'de 
Tim Robbins'in Hula-hoop'u icat edişine (tarihi bir olayın sahtekârca kurgulanışı) gönderme yapmak için koydular. Bizce her ikisi de doğru. 


Şunu da söyleyelim de içimiz rahat etsin. Orası Tesotta değil. Ya da şöyle kuralım cüm- 


kota'da gerçekleştirildi; çinkü Coenlerin çekim yaptığı yıl Minnesotta'da son 100 yılın en sıcak ikin- i kışı yaşanıyordu da ondan. 

“© $ Filmin en güçlü yanlarından biri de 

tuhaf karakterleri. Coen Kardeşler'in he- 


de, orası muhakkak; ama hamile bir polis memurunun sürüklediği bir suç filmi de hiç yadi NR e — 

bana atılır gibi değil doğrusu. 


OYUNCULARIN PERFORMANSI 

Karnı burnunda polis memuru rolünde Oscarlık bir performans sergileyen Frances McDormand (Joel Coen'in eşi olur kendileri) Coen filmografisinin en unutulmaz karakterlerinden birine imza attı. Öyle ki CBS bu karakterin merkez alınacağı bir TV dizisi yapmaya bile girişti; pilot beğenilmeyince proje rafa kalktı. Demek ki neymiş, yönetmen mühim! 

Filmin diğer oyuncuları arasında bir tanesi var ki değinmeden geçmek olmaz. Karısını kaçırtan ama her şeyi de yüzüne gözüne bulaştıran araba satıcısı Jerry Lundegaard rolünü almak için resmen yalvaran William H. Macy'den söz ediyoruz. Oyuncu rolü o kadar istiyordu ki Coen Kardeşler'e açık konuşmaktan çekinmedi: “Bu rolü bir başkasına vererek filmi berbat edeceğinizden çok endişe duyuyorum. Bu benim rolüm. Bana vermezseniz köpeklerinizi vururum.” Tehditin işe yaradığını söylemeye gerek var mı? İyi seyirler. 

Emrah Kolukısa 
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KAÇIRMAYIN 


Alan Parker'ın 1991 yılında çektiği The Commitmenis gelmiş geçmiş “en iyi müzikal kent draması” olarak nitelendirilir. Roddy Doyle'un romanına dayanan filmin senaryosu, emektar senaristler Dick Clement ve lan La Frenais ile birlikte Doyle'a ait. 
Tbe Commitments işsizliğin kol gezdiği Dublin'de herhangi bir tatmin umudu olmayan işçi sınıfından gençler üzerine çekilmiş bir film. 

Kendilerini (İrlandalılar”ı) “Avrupa'nın Zencileri? olarak gören bir grup genç, “Soul?” müziği keşfeder ve kendi müzik gruplarını oluşturarak çalıp 


— söylemeye başlar. 


Filmin kahramanı 21 yaşındaki Jimmy Rabbitte (Robert Arkins) işçi sınıfından bir çocuk; Elvis'e tapan bir babası var. Jimmy Rabbitte kuracağı gruba eleman almak için gazeteye ilan verir. Bunun üzerine çok sayıda tuhaf, umut dolu, yoksul genç kapısına gelir. 

Rabitte, ilana yanıt verenlerden oluşturduğu gru- 


bun başına geçer. İçlerinde en ünlüsü çok az tanı- 


pl 


YÖNETMEN 

ALAN PARKER, 
TAMAMINI 
İRLANDALILAR'DAN 
SEÇTİĞİ 
OYUNCULARIYLA 
GELMİŞ GEÇMİŞ EN 
İYİ MÜZİKAL KENT 
DRAMASINA İMZA 
ATIYOR 


nan The Hothouse Flowers grubunun şarkıcısı Maria Doyle. Bir düğünde sarhoş halde bulduğu bas şarkıcısı Strong sadece 16 yaşında olmasına rağmen neredeyse kırkında göstermektedir. 

Filmdeki bu yetenek arayışı sürecini yansıtan sahneler, sadece sosyolojik açıdan yaptığı analizle değil aynı zamanda Parker'ın çekimi ile de özel bir önem kazanıyor. Grup zamanla siyah Amerikalı müzisyen ve şarkıcıları daha iyi taklit etmeye başlar; ama gençler bir plak çıkartma sınavından geçemeyince grubu dağıtıp tattıkları başarı duygusu ile yaşamaya devam etmek zorunda kalırlar. 

İngiliz yönetmen Alan Parker, Dublin'i müzik grubunun öyküsüne arka plan olarak kullanmak yerine, işçi sınıfının yaşadığı bu “kent üzerine” bir film yaratmış. Parker 1980'de Fame'i çekmişti. O film Broadway gösteri dünyasında mutlu bir sonla biterken, The Commitments farklı bir biçimde sona eriyor. 

Bu da Parker'ın Dublin üzerine son sözü olabilir. 


AJANLAR KRALI 


AUSTIN 
POWERS 


AUSTIN POWERS SERİLERİ, SİNEMA İZLEYİCİLERİNDE FARKLI ETKİLER 
YARATTI. FİLMLERİ DELİCE SEVENLERİN 
YANI SIRA BU FARKLI VE KOMİK AJAN ÖYKÜLERİNİ YOK SAYANLAR DA VAR 


Yıllardır James Bond efsanesini hicvermek iddiasıyla çok sayıda filme imza atıldı. Sinemada hemen her zaman prim yapan casus 


hikayeleri üzerine kurulu, komedinin de gücüne sığınan yapım- o Ç lardan birçoğu üçüncü sınıf işler olmaktan ileri gidemedi. Bun- «5. 
ca başarısız denemenin ardından biri çıktı ve “komik casus? ol- im mayı gerçekten başardı: Saturday Night Live'in eski komed- © 5 “. 
yenlerinden Mike Myers! si “» 
Aptal görünüşü, hiç de iç açıcı olmayan dişleri, kıllı göğsü ile 

“komik” bir James Bond uyarlaması olan Austin Powers, ajanlığa yeni bir boyut kazandırdı. Dünyayı Dr. Evin kötülüklerinden kurtarma- ya çalışan Austin Powers'ın yanı sıra, kötü adamı da Mike Myers can- 
, landırıyordu. 


30 YILLIK SOĞUK UYKU 

Austin Powers, gündüzleri moda fotoğrafçılığı yapan, havanın kararmasıyla birlikte asıl işi olan ajanlığa başlayan renkli bir kişilik. Çalışma alanı da neredeyse tüm dünyayı kapsıyor... Peşinde olduğu en önemli suçluyu yakalamak üzereyken Dr. Evil kendini *dondurunca” Austin Powers için başka seçenek kalmıyor ve o da giriyor derin dondurucuya. 

Austin Powers, yeniden uyandıkların- da Dr. Evil'in hakkından gelebilmek için 


bütün hazırlıklarını yapıyor ve 30 yıl sürecek “soğuk? bir uykuya dalıyor. İngiliz Hükümeti tarafından uyandırılan Austin Powers, değişmiş bir dünyada aynı suçlunun peşine düşüyor. Tabii ki Dr. Evil da boş durmuyor bu arada... O da uyanmış ve suç dünyasına kaldığı yerden devam etme konusunda son derece kararlı. 
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BEFORE SUNRİSE (6 Aralık) 
Yönetmen: Richard Linklater 
Oyuncular: Ethan Hawke, 
Julie Delpy, Erni Mangold, 
Haymen Maria Buttinger. 


THE ADOPTED SON (33 Aralık) 
Yönetmen: Aktan Abdykalykov 
Oyuncular: Mirian 
Abdykalykov, Albina 
Imasheva, Adir Abilkassimov. 


A SCENE AT THE SEA 
(20 Aralık) 

Yönetmen: Takeshi Kitano 
Oyuncular: Claude Maki, 
Hiroko Oshima, Sabu 
Kawahara, Nenzo Fujiwara. 


MOLOCH (27 Aralık) 

Yönetmen: Alexander Sokurov 
Oyuncular: Yelena Rufanova, 
Leonid Mozgovoy, Leonid 
Sokol, Elena Spiridonova. 


A SCENE AT THE SEA Japon sinemasının en önemli isimlerinden Takeshi Kitano, bu kez içinde tek kavga sahnesi olmayan bir filmiyle ekranda. 


Z 
TIou 
DE 


z - 
UNE JOURNEE DE MERDE arc için çok önemli olan bir gün, terslikler yüzünden cehenneme döner. 


UNE Sea 


b: 


VM GONNA GIT YOU 
SUCKA (7 Aralık) 
Yönetmen: Keenen Ivory 
Wayans 

Oyuncular: Keenen Ivory 
Wayans, Bernie Casey, 
Antonio Fargas, Steve James. 


LE PLACARD (14 Aralık) 
Yönetmen: Francis Veber 
Oyuncular: Gerard Depardieu, 
Daniel Auteuil, Thierry 
Lhermitte, Michele Larogue. 


UNE JOURNE DE MERDE 
(21 Aralık) 

Yönetmen: Miguel Courtois 
Oyuncular: Richard Berry, 
Gilbert Melki, François Perrot, 
Anne Brochet. 


BREAKING IN (28 Aralık) 
Yönetmen: Bill Forsyth 
Oyuncular: Burt Reynolds, 
Casey Siemazsko, Sheila Kelly, 
Lorraine Toussaint. 
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MARTIN-.SCORSESE SUNAR: 


THE BLUES 


1 Aralık'tan itibaren, 


her Çarşamba, 22:00 


FEEL LIKE GOING 
HOME 

Martin Scorsese 

THE SOULOFA MAN 
Wim Wenders 


THE ROAD TO MEMPHIS 
Richard Pearce 
WARMING BY THE 
DEVILS FİRE 

Charles Burnett 


GODFATHERS AND SONS 
Marc Levin 
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GERRY (2 Aralık) 
Yönetmen: Gus Van Sant 
Oyuncular: Matt Damon, Casey 
Affleck. 


THE COMMITMENTS (9 Aralık) 
Yönetmen: Alan Parker 
Oyuncular: Robert Arkins, 
Michael Aherne, Angeline Bal!, 
Andrew Strong. 


MULHOLLAND FALLS 

(16 Aralık) 

Yönetmen: Lee Tamahori 
Oyuncular: Nick Nolte, Melanie 
Griffith, Cnazz Palminteri, 
Michael Madsen, Chris Penn. 


FARGO (23 Aralık) 

Yönetmen: Joel Coen 
Oyuncular: William H. Macy, 
Frances McDormand, Steve 
Buscemi, Peter Stormare, 
Harve Presnell. 


FARGO Coen Kardeşler'in filmi hem gişe başarısı yakaladı, hem de Oscar dahil birçok ödül kazandı. 


MACERA FİLMLERİ 


Yönetmen: Ulu Grosbard 
Oyuncular: Robert De Niro, 
Robert Duvall, Charles 
During, Burgess Meredith. 


ROSEW00D (10 Aralık) 
Yönetmen: John Singleton 
Oyuncular: Jon Voight, Ving mes, Don Cheadle, Bruce 
VicGill, Loren Dean. 


DOLORES CLAIBORNE 

17 Aralık) 

Yönetmen: Taylor Hackford 
Oyuncular: Kathy Bates, 
Jennifer Jason Leigh, 
Christopher Plummer. 


CONTACT (24 Aralık) 
Yönetmen: Robert Zemeckis 
Oyuncular: Jodie Fo 


Matthew McCanaughey, James 


Woods, John Hurt. 


romanından uyarlanan filmde 


TRUE CONFESSİONS (3 Aralık) 


SOME MOTHER'S SON 

(4 Aralık) 

Yönetmen: Terry George 

Oyuncular: Helen Mirren, 
Fionnula Flanagan, Aidan 
Gillan, David O'Hara. 


THE LAST DAYS OF DISCO 
(11 Aralik) 
Yönetmen: Whit Stillman 


Oyuncular: Chloe Sevigny, Kate 


Beckinsale, Christopher 
Eigeman, Matt Keeslar. 


GHOSTS OF MISSISSIPPI 
(18 Aralık) 

Yönetmen: Rob Reiner 
Oyuncular: Alec Baldwin, 
Whoopie Goldberg, James 
Woods, William H. Macy. 


THE POPE OF GREENWİCH 
VILLAĞE (25 Aralık) 
Yönetmen: Stuart Rosenberg 
Oyuncular: Mickey Rourke, 
Eric Roberis, Daryl Hannah. 


yıl arayla iki kişi 


aynı kadının yanında 'kazayla” ölüyor. 


TRUE BE 


CONGESSIONS 
Robert Duval| | ve Robert De 

Niro'nun başrolleri paylaştığı filmde bir rahibin ölümü araştırılıyor. 


> 
MICHAEL COLLINS 
(4 Aralık) 
Yönetmen: Neil Jordan 
Oyuncular: Liam Neeson, 
Aidan Ouinn, Stephen Rea, 
Alan Rickman. 


LIBERTY HEIGHTS 
(11 Aralık) 
Yönetmen: Barry Levinson 
Oyuncular: Adrien Brody, 

Ben Foster, Orlando Jones, 
Beb Neuwirth. 


MISSISSIPPI BURNING 
(18 Aralık) 
Yönetmen: Alan Parker 
Oyuncular: Gene Hackman, 
Willem Dafoe, Frances 
McDormand, Brad Dourif. 


FAIR GAME (25 Aralık) 
Yönetmen: Andrew Sipes 


Oyuncular: Cindy Crawford, 


William Baldwin, Steven 
Berkoff, Salma Hayek. 


THE MAN 

WHO LOVED WOMAN 

(4 Aralık) 

Yönetmen: François Truffaut 
Oyuncular: Charles Denner, 
Brigitte Fossey, Nelly 
Borgeaud. 


WOMAN IN 

THE WINDOW (01 Aralık) 
Yönetmen: Fritz Lang 
Oyuncular: Edward G. 
Robinson, Joan Bennett, 
Raymond Massey. 


THE HOUR OF THE WOLF 
(18 Aralık) 

Yönetmen: Ingmar Bergman 
Oyuncular: Max Von Sydow, 
Liv Ullmann, Gertrud Fridh. 


THE GROUP (25 Aralık) 
Yönetmen: Sidney Lumet 
Oyuncular: Candice Bergen, 
Joan Hackett, Elizabeth 
Hartman, Shirley Knight. 


MISSISIPPI BURNING Irkçılık karşıtı söylemiyle gündem 


yaratan filmin yönetmeni Alan Parker. Film Oscar'a aday gösterilmişti. 
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BEFORE SUNRISE 


Yönetmen: Richard Linklater 


Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy, Erni Mangold, Haymon Maria Buttinger. 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 96 Dakika 

Richard Linklater imzalı Before Sıynri- se, 24 saat içinde geçen, izlemesi son derece keyifli, eğlenceli bir romantik komedi. Avrupa'yı turlayan genç Amerikalı Jesse ile güzel Fransız öğrenci Celine'in yolları Viyana'da kesişir. İki genç birlikte yürüyerek kenti 


i THE ADOPTED SON (BESHKEMPIR) 


Yönetmen: Aktan Abdykalykov 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 76 Dakika 

1998 yılında birçok festivalde gösterime çıkan ve olumlu eleştiriler alan 
The Adopted Son (Beshkempir) Kırgız yönetmen Aktan Abdykalykov'un imzasını taşıyor. Yarı otobiyografik özellikler taşıyan film Kırgızistan'ın kırsal bölgesindeki küçük bir köyde 


AStENERTMESEK 


i Yönetmen: Takeshi Kitano 


ve bu arada birbirlerini keşfetmeye başlar. Gece ilerledikçe konuştukları konular derinleşecek ve aralarında aşk doğacaktır. Ne yazık ki gün ağarmaya yaklaştıkça Jesse'nin uçak saati de yaklaşmakta ve çift için ayrılma vakti gelmektedir. 


e Oyuncular: Mirian Abdykalykov, Albina Imasheva, Adir Abilkassimov. 


yaşayan bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Küçük yaşta evlat edinilen çocuk 
12 yaşına gelmiştir ve vaktini balık tutarak, çamurdan kiremit yaparak geçirmektedir. Kızlara da ilgi duymaya başlayan Adyr'in dikkatini özellikle çeken bir kız vardır. 


Oyuncular: Claude Maki, Hiroko Oshima, Sabu Kawahara, Nenzo Fujiwara. 


Yapım Yılı: 1992 Süresi: 100 Dakika 

Japon Yakuza mafyası üzerine çektiği güçlü filmlerle ünlenen ve tüm dünyanın yeni çalışmalarını ilgiyle beklediği Takeshi Kitano 1992 tarihli filmi A Scene At The Sea ile konuk oluyor ekranlarımıza. Filminde sağır bir genç olan Shigeru ile kız arkadaşı Taka- 


MOLOCH 


Yönetmen: Alexandr Sokurov 


Oyuncular: Yelena Rufanova, Leonid Mozgovoy, 


Yapım Yılı: 1999 Süresi: 108 Dakika 

Rus sinemasının Tarkovski'den bu yana yetiştirdiği en önemli sinemacılar- dan biri kabul edilen Alexandr Sokurov 1999 tarihli filmi Moloch'da 
Adolf Hitler ile ona karşı durmaya cesaret edebilen tek kişi olan Eva Braun'un ilişkisini anlatıyor. Sokurov'un 


ko'nun başlarından geçenleri anlatıyor. Çöp toplayarak hayatını kazanan Shigeru günün birinde bir sörf tahtası bulur ve deniz kıyısına giderek hayal kurmaya başlar. Kitano diyalog kullanmaktan kaçınıp oyuncularının mimikleriyle anlatımını güçlendiriyor. 


Leonid Sokol, Elena Spiridonova. 


St. Petersburglu tiyatro oyuncularıyla çektiği film daha sonra Berlinli oyuncular tarafından seslendirilerek Almanca'ya çevrildi. Usta yönetmenin yer yer ağırlaşan bir dil tutturduğu film Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanmıştı. 


TAKESHI KITANO 


Akira Kurosawa'dan bu yana, Batı'nın bunca itibar ettiği başka bir Japon yönetmen bulmak zor. Takeshi Kitano'yu biz ilk olarak, Merry Christmas Mr. Lawrence / İyi Noeller Mr. Lawrence'ın gaddar Japon çavuşu olarak tanıdık. 

Jenerikte adı 'Takeshi' diye yazılmıştı. Bir filmde sadece oynamışsa, 'Beat Takeshi' adını kullanıyor, ama yönetmen olarak adı, Takeshi Kitano. 

Bu ay yakuzasız, kavgasız dövüşsüz ender filmlerinden 1992 yapımı A Scene at the Sea ile ekranda. Onun üçüncü filmi, oynamadığı ve kurgusunu yaptığı ilk film. 

Kitano, tam anlamıyla on parmağında on marifet bir sanatçı: Aktör, yönetmen, yapımcı, kurgucu, şovmen, TV sunucusu, köşe yazarı, ressam ve şarkıcı. 


ALEKSANDR SOKUROV 


RUS SİNEMASININ YENİ TARKOVSKI'Sİ OLARAK KABUL EDİLEN ALEXANDR SOKUROV'U İSTANBUL FİLM FESTİVALİ SAYESİNDE TANIMIŞTIK 


Her filmiyle heyecan yaratıyor, yeni ufuklar açı- o hayranının, 'yeni Tarkovski” gözüyle baktığı Sokuyor. Uluslararası İstanbul Film Festivali sayesinde  rov, yirmi üç yıllık meslek hayatında, belgeseliyle, tanıdığımız Rus yönetmen Aleksandr Sokurov, her o kurmacasıyla, 31 film yaptı: Etkileyici, şiirsel, ağır şeyden önce yorulmak bilmez bir sanatçı. Çoğu tempolu, düşündürücü, görsel olarak da yetkin 

filmler. Daha önce 90 dakikalık tek bir çekimden 

oluşan belgesel /draması The Russian Ark'ı izlemiştik. Bu ay Sokurov, şaşırtıcı bir ilişkinin 

— hikayesini anlatan filmiyle karşımızda. Moloch, Adolf Hitler ile ona karşı çıkmaya cesaret eden tek kişi, Eva Braun arasındaki ilişkiyi anlatıyor. 

Yıl 1942. Tekinsiz Berchtesgaden 

Kalesi'nin koskoca terasında bir kadın çıplak dolaşıyor, casus teleskoplara arada el sallıyor. Bu kadın, sevgili 'Adi'sini bekleyen Eva. 
Sokurov, Cannes'da En İyi Senaryo 
Ödülü alan Moloch'un ardından, filmde adı hiç geçmese de, Vladimir İlyiç Lenin'i konu alan Taurus adlı filmi çevirdi. 
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'M GONNA GIT YOU SUCKA 


Yönetmen: Keenen Ivory Wayans 


Ville g0 50? “Vgi 


NE &rla 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 84 Dakika 

Keenen Ivory Wayans'ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği 177 Gorna Git You Sucka bir dönem çok iş yapmış blaxploitation (siyahileri hedef alan sömürü filmler) filmlerinin 


7 ARALIK 


başarılı bir parodisini yapıyor. 
Askerden dönen Jack Spade kardeşi 


TEERRY 
LMERMUTTE 


LE PLACARD (THE CLOSET) 


Yönetmen: Francis Veber 


DAKIEL GERARD 
AVTEYİL DEPARDIEU 


Yapım Yılı: 2001 Süresi: 80 Dakika 

İşten atılacağını öğrenen François Pignon komşusunun verdiği akla uyarak eşcinsel rolü yapmaya başlar ve kovulmaktan yırtar. 


Çalıştığı şirketin 


FRANCİS 
VEBER 


patronu eşcinsel birini işten atmanın 


kendilerine zarar vereceğini, hakların-Eri da ayrımcılık suçlaması yapılabilece- 


14 ARALIK 


LE MC KAAN LAN ROKET an har YUAN OSM — 


Yönetmen: Miguel Courtois 


Yapım Yılı: 1999 Süresi: 92 Dakika 

Marc Chanois'nın bir gününü anlatan 
Une Journee De Merde tempolu anlaumu, başarılı oyuncuları ve esprili senaryosuyla izlenmeye değer bir komedi. 


Chanois için son derece önemli bir 


Sigorta şirketinde çalışan Marc 


21 ARALIK 


gün başlamıştır. Nişanlısı Sabine'nin 


BREAKING IN 


Yönetmen: Bill Forsyih 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 90 Dakika 

1983 tarihli Local Hero filmiyle büyük sükse yapan Bill Forsyth'ın 1989 
tarihli filmi Breaking In biri tecrübeli diğeri genç iki hırsızın matrak maceralarını anlatıyor. Sayısız eve giren ve mesleğinde her anlamda ustalaşan Er- 


28 ARALIK 


nie bir gece girdiği evde kendisinden 


Oyuncular: Keenen Ivory Wayans, Bernie Casey, Antonio Fargas, Steve James, Isaac Hayes. 


Junebug'ın öldüğü haberiyle yıkılır. 
Altın zincir bağımlılığı yüzünden ölen kardeşinin Mr. Big adlı kötü niyetli bir mafya babasına borcu olduğunu öğrenen Jack derhal kolları sıvar ve Junebug'ın intikamını almanın yollarını aramaya başlar. 


Oyuncular: Gerard Depardieu, Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte, Michele Larogue. 


gini düşünerek onu kovmaktan vazgeçer. Öte yandan aynı şirkette çalışan ve homofobik olduğu bilinen Felix'e de François ile dost olması önerilir. 
Felix bu görevi o kadar ciddiye alır ki, bir süre sonra karısı birisiyle ilişkisi olduğunu sanacaktır. 


Oyuncular: Richard Berry, Gilbert Melki, François Perrot, Anne Brochet. 


doğumgünüdür ve onun ailesiyle bir akşam yemeğine çıkacaklardır. Sabine'nin Marc'ı hiç sevmeyen babası henüz nişanlı olduklarını bilmemektedir ve bu akşam öğrenecektir. Öte yandan aynı gün Marc'ın çok önemli bir randevusu vardır. 


Oyuncular: Burt Reynolds, Casey Siemazsko, Sheila Kelly, Lorraine Toussaint. 


başka bir hırsızın varlığını fark eder. 
Mike adlı bu genç aslında hırsız da değildir. 
buzdolabını talan edip TV seyretmeyi 


Boş bulduğu evlere giren ve 


seven Mike'in hırsızlık konusunda büyük bir yeteneği olduğunu keşfeden 
Ernie onu yetiştirmeye karar verir. 


KEENEN IVORY WAYANS 


KARDEŞLERİNİ DE SİNEMA DÜNYASINA KAZANDIRAN KEENEN IVORY WAYANS, ONLARA DESTEĞİNİ HİÇ KESMEDİ 


EE : Hollywood'un en kalabalık ailelerinden biri, onlarınki. Damon, Kim, Shawn ve Marlon Wayans, ilk filminden bu yana ağabeyleri Keenan Ivory Wayans'ın kanatları altında. Ona şöhret getiren /'m Gonna Git You Sucka'da (1988), Kim, gece kulübü şarkıcısıydı: ilk kez kamera karşısına geçen Shawn yaya, Marlon da Leonard karakteri. 

Keenan Ivory ise, 1970'li yılların siyahları istismar eden filmleriyle kafa bulan /'m Gonna Git You Sucka'rı yaptı, yönetti, başrolünde oynadı. Sonra da, Jim Carrey'ye şöhret getiren TV dizisi /n Living Color'iın yapımcısı ve starı oldu. Kardeşlerinin de durumu iyi, kendi TV şovları var. 

Üstelik bu yakınlarda 1960'lar sitcom'u The sinemaya uyarlamaya hazırlanıyorlar. 


Munsters'ı 
Wayanslar, artık canavar aile” olacak. 


DANİEL AUTEUIL 


KENDİNE ÖZGÜ YÜZÜ VE 
OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSIYLA 


ÖZEL BİR OYUNCU 


Fransız ve Avrupa sinemasının en saygın oyuncularından Daniel Auteuil, her tür karakteri özümseyerek oynayan ender aktörlerden biri. 
Üstelik de, son derece kendine özgü, akıldan çıkmayan, yakışıklılıktan uzak bir yüzü olduğu halde. Neyse ki Auteuil, bu meraklı ama neşesiz cin yüzünü alt edecek ustalıkta bir oyuncu. 

Opera şarkıcısı bir anneyle babanın oğlu olarak 1950'de Cezayir'de doğdu. Mesleğe müzikal komediyle başladı, 1972'de de sinemaya 

geçti. Birkaç komedinin ardından, ona hem C&- 

sar, hem BAFTA ödülleri getiren Jean de Florette'te (1986) oynadı. On yıl birlikte yaşadığı Emmanuelle Bâart'la da Jean de Florette'in devam filminde tanıştı. Artık birlikte değiller, ama bir 


ii, aka 


kızları var. 
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Yönetmen: Gus Van Sant 
Oyuncular: Matt Damon, Casey Affleck. 
Yapım Yılı: 2002 Süresi: 98 Dakika 


Adları Gerry olan iki genç adam çölde, bilinmeyen bir yöne doğru, arabayla yol almaktadır. Nereye gidecekleri belli olmasa da hedefe yaklaştıkları hissedilir ve bir süre sonra arabadan inerek yürümeye 


AUSTIN POWERS 


Yönetmen: Jay Roach 


başlarlar. Kim oldukları, nereden geldikleri, nereye gittikleri gibi sorular akılları kurcalarken Gerry ve Gerry dev çölün ortasında susuz ve yemeksiz bir halde kaybolacaklardır. 


Oyuncular: Mike Myers, Elizabeth Hurley, Robert Wagner, Michael York. 


Yapım Yılı: 1997 Süresi: 90 Dakika 

Moda fotoğrafçılığı yapan Austin Powers, aslında bir gizli ajan ve Dr. Evil adlı bir “kötü adamın? peşinde. Tam yakalayacakken Dr. Evil kendini “dondurun- 


ca” çirkin ajanın başka bir seçeneği kal- 


MULHOLLAND FALLS 


Yönetmen: Lee Tamahori 


mıyor ve o da İngiliz Hükümeti'nin kontrolünde derin dondurucuya giriyor. 30 
yıl sonra uyanıp Dr. Evil'ın peşine düştügünde körü adam da uyanmış, kaldığı yerden suç dünyasına dönmüş oluyor. 


Oyuncular: Nick Nolte, Melanie Griffith, Chazz Palminteri, Michael Madsen, Chris Penn. 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 102 Dakika 

1950'li yılların Los Angeles'ında geçen Mıdholland Falls Lee Tamahori'nin imzasını taşıyan başarılı bir film-noir. Liderliğini polis detektifi Max Hoover'ın yaptığı bir grup emniyet mensubu orga- 


Yönetmen: Joel Coen 


nize suçla mücadele etmek için her yolu kullanan küçük bir çete oluşturmuştur. 
Ele aldıkları son dava Allison Pond adlı genç ve güzel bir kadının vahşice öldürülmesi olayıdır. 


Oyuncular: William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi, Peter Stormare, Harve Presnell. 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 98 Dakika 

Oscar dahil olmak üzere birçok ödül de kazanan Fargo kışın karlarla kaplı Minnesotta'da geçiyor. Hamile polis memuru Marge otoyol üzerinde öldürülen iki adamın davasını araştırmaya başladığında 


THE COMMITMENTS 


Yönetmen: Alan Parker 


bulduğu ipuçları onu araba satıcısı Jerry'nin galerisine götürecektir. Onun bilmediği ise Jerry'nin başının belada olduğu ve çözüm olarak da karısını kaçırtmaya karar verdiğidir. 


Oyuncular: Robert Arkins, Michael Aherne, Angeline Bali, Andrew Strong. 


a6 Yapım Yılı: 1991 Süresi: 116 Dakika 


“İrlandılar Avrupa'nın zencileridir. Dublinliler İrlanda'nın zencileri ve Kuzey Bölgesi'nde oturanlar da Dublin'in zencileridir.” Bunlar Alan Parker'ın 1991 tarihli filmi Tpe Comitments'ın kahra- 


manı Jimmy'nin sözleri. Siyahi Amerikalılar'a özgü bir müzik türü olan Soul yapmak üzere oturduğu mahallede bir “auditon? (seçme) düzenleyen Jimmy, çevresindeki gençlerle zorlu bir işe giriyor. 


ELİZABETH 
HÜRLEY 


90'Lİ YILLARIN FOTOĞRAFI EN 
ÇOK ÇEKİLEN KADINI, SEVGİLİSİ 
HUGH GRANT'İ GÖLGEDE 


BIRAKMAYI BAŞARDI 


Elizabeth Hurley, Four Weddings and a Funeral / Dört Nikâh, Bir Cenaze'nin galasına sevgilisi Hugh Grant'in kolunda pek dekolte bir Versace giysiyle gelerek dedikodu gazetelerinin manşetlerine geçmişti. 1990'lı yılların fotoğrafı en çok çekilen kadınlarından biri oldu. Gazeteler, altın devrini yaşayan Grant'ten çok onunla ilgileniyorlardı. Aktörün Divine Brown adlı hayat kadınıyla yakalanmasının ardından ona anlayış göstererek takdir topladı. Dans ve tiyatro dersleri aldıktan sonra Sinema ve TV'ye geçmiş, bir film setinde Grant'le karşılaşmıştı. 
O sıralar, Estee Lauder'in sözcüsü olarak, modellik mesleğinin doruğundaydı. Herhalde en meşhur rolü, bu ay ekrana gelecek olan Austin Powers: International Man of Mystery'deki (1997) Vanessa Kensington rolüdür. 


ÇOCUKLUĞU, SEVGİLİLERİ, ÇALKANTILI ÖZEL HAYATIYLA PARILTILI EĞLENCE DÜNYASININ TİPİK BİR KAHRAMANI 


Meşhur bir aktrisin kızı olmak neyse de, insan o anne kendisine Kuşlar filminin talihsiz kahramanının adını verince neler hisseder acaba? Melanie Griffith, Hitehcock'un gözde 'soğuk sarışın'ların- 
# k dan Tippi Hedren'in kızı olarak, şöhretin her türlü acayip yan etkiğ siyle erken yaşta tanıştı. Altı yaşındayken, kara mizahtan pek hoşlanan yönetmen ona, annesinin minyatür bir tabutta yatan mumğ dan bir modelini hediye etti. Bir sürpriz yapan Griffith, annesinin P egzotik hayvan çiftliğini terk edip, Don Johnson'la birlikte yaşamaya başladı. Ondan boşanınca, içki ve uyuşturucu sorunları başladı, bir araba kazası geçirdi. 1975'te başladığı sinemaya, ancak 1980'lerde döndü. Stella Adler'le oyunculuk çaâlışıp Body Double'da oynadı. Working Giri'le Oscar adayı oldu. Yine Johnson'la evlendi, ama yedi yıl sonra karşısına Antonio Banderas çıktı. Yeni bir aşkla birlikte, en başarılı dönemine girdi. Beş yıl önce kocasının yönettiği Crazy in Alabama'da başrolü oynadı. 
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— RE İON s * Yönetmen: Ulu Grosbard 


© Yapım Yılı: 1981 Süresi: 103 Dakika Hâlâ esrarı çözülemeyen “Black Dahlia” cinayetini temel alarak John Gregory Dunne tarafından yazılmış romandan hareketle çekilen Tzxe Corfessions, bir rahibin ölümünü araştıran polis detektifinin başından geçenleri anlatıyor. 


3 ARALIK 


ROSEWO00D 


Yönetmen: John Singleton 


Yapım yılı: 1997 Süresi: 136 Dakika Rosewood gerçek bir olaydan hareketle çekilmiş çarpıcı bir film. 1923 yılında nüfusunu Afrikalı Amerikalılar'ın oluşturduğu küçük bir Florida kasabası öfkeli bir “beyaz? topluluğun saldırısına uğrar ve resmi açıklamalara göre 

öldürülenlerin sayısı en fazla altıdır. 


10 ARALIK 


DÖLORES CLAIBORNE 


Yönetmen: Taylor Hackford 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 126 Dakika Dolores Claiborne, Stephen King'in romanından uyarlama. 

Bakımını üstlendiği yaşlı kadının merdivenden düşerek ölmesi sonucu zanlı konumuna düşen Dolores, yalnız yaşayan güçlü bir kadındır. 


17 ARALIK 


15 yıl önce de kocası benzer bir şekil- 


CONTACT 


Yönetmen: Robert Zemeckis 


ie a a Sn Ba Sn a m a ar m 


FOST 


Yapım Yılı: 1997 Süresi: 142 Dakika 

Evrende yalnız mıyız? Milyarlarca, trilyonlarca yıldız ve gezegen arasında sadece dünyada mı hayat var? İşte Contact bu gibi sorulara cevap arayan ve küçük yaşta hem annesini hem de onu belli bir yaşa kadar büyüten babasını kaybeden uzay araştırmacısı El- 


4 
EE 
< ce 
< gi. 
NN 


30 


Oyuncular: Robert De Niro, Robert Duvall, Charles Durning, Burgess Meredith. 


Bir fahişe ile birlikte olurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden rahibin ölümünü araştıran Tom, bir süre sonra kilisenin içinde olduğu ciddi yolsuzlukları tespit edecektir. Robert De Niro ve Robert Duvall filmin başrollerini paylaşıyor. 


Oyuncular: Jon Voight, Ving Rhames, Don Cheadle, Bruce McGill, Loren Dean. 


çok da inandırıcı olmayan bu açıklamalar karşın günün şartlarında kimse olayın üstüne gidemez. 

1983'te inatçı bir gazetecinin davayı yeniden gündeme getirmesiyle birlikte onlarca yılın ardından yarım kalan dava tekrar gündeme gelir. 


Oyuncular: Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Christopher Plummer, David Strathairn. 


de ölmüş ve o zaman da Dolores'in göründüğü kadar masum olmadığı söylentileri çıkmıştır. 

Kuşkulanan polis detektifi John Mackey işin ucuna bırakmaya niyetli degildir. Ya çok talihsiz bir kadındır Dolores ya da bir katil... 


Oyuncular: Jodie Foster, Matthew McCanaughey, James Woods, John Hurt. 


lie Arroway'in öyküsünü anlatıyor. 
Vaktinin büyük bir bölümünü uzayı “dinlemekle” geçiren Ellie, nihayet bir sinyal alır. 

Robert Zemeckis'in yönettiği, Jodie Foster'ın başrolü üstlendiği film, türünün özgün bir örneği. 


KATHY BATES 


"GÖSTERİŞSİZ OLMAYI! AVANTAJA 
ÇEVİREREK YOLA ÇIKTI 


Kathy Bates işe şarkı söyleyen garson olarak başladı, sinemayla devam etti. Oyunculuğa adım attığı an- dan itibaren herkes ona bir karakter oyuncusu gözüyle baktığı için (gösterişsiz olmanın böyle yararları var), binlerce güzel kız iş bulamazken o hiç durmadan çalıştı. Sinemaya 1971 yapımı Taking Offla adım attı, tiyatroya beş yıl sonra başladı. Aslında tiyatrocu; sinemaya uyarlanınca başka aktrislerin oynadığı rollerle ödüller aldı. Örneğin, Frankie and Johnny'nin özellikle onun için yazılmış silik garson kız rolü, güzelliğiyle maruf Michelle Pfeiffer'e nasip oldu; ama Kathy intikamını aldı. 
Frankie and Johnny yerlerde sürünürken, onun başrolünde oynadığı, Oscar ve Altın Küre aldığı Misery hem iş yaptı, hem övgüyle karşılandı. Bates, Oscar'a iki kez daha aday oldu. Aynı zamanda, TV dizisi Six Feet Un- 


MATTHEW 
McCONAUGHE 


LİSENİN EN YAKIŞIKLI ÇOCUĞU, 
GERÇEK BİR YILDIZ OLMAYI BİR 
TÜRLÜ BAŞARAMADI 


Daha lisedeyken “En Yakışıklı” seçilmişti. Onun yakışıklılığının rahatsız etmeyen bir yanı var. Bir tür “komşu çocuğu', sanki sığır gütse bile şikayet etmeyecek gibi. Texaslı zaten, maceracı da. Liseyi bitirince bir yıl Avustralya'da -kaldı. Sonra döndü, üniversitede film okudu. Gerçi ilk kez bir bira reklamında kamera karşısına geçti, ama 1993'te de Dazed and Confused'u çevirdi. Çabuk ünlü oldu, hatta-Hollywood'un altın çocuğu mertebesine yükseldi. Aynı zamanda inanılır tipler çizmesiyle dikkati çekti; ama hem yanlış filmler seçmesi, hem de adının birtakım mini skandallara karışması (gece vakti çırılçıplak bongo çalmak gibi) yıldız olmasını engelledi. Yine de ayakta, 2001 sonun- dan beri iyi eleştiriler alıyor. 
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SNEÇ© her cumartesi 20:00 - 22:00 


SOME MOTHER'S SON 


Yönetmen: Terry George 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 108 Dakika 1981'de Belfasv'taki bir cezaevinde yapılan açlık grevinden hareketle çekilen Some Mother's Son, etkileyici bir politik drama. 

Terry George'un yönettiği film, IRA ile ilişkisi olduğu iddiasıyla hapse atı- 


Helen Mirren 


Some Mother's Son 


4 ARALIK 


lan Gerard Ouigley ve annesi Kathle- 


Yönetmen: Neil Jordan 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 126 Dakika 

| Michael Collins, İrlanda'nın özgürlük 
savaşında önemli yeri olan tarihi bir karakterin hayat öyküsünden kesitler sunuyor. 1916'da bir grup İrlandalı, Dublin'deki büyük postaneyi altı gün boyunca işgal ederler. Bu isyancılar arasında Michael Collins de vardır. 


4 ARALIK 


e B) 


Yönetmen: Whit Stillman 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 108 Dakika 
Whit Stillman'ın 'yuppie? üçlemesi olarak bilinen serisinin son ayağı olan The Last Day of Disco 80'li yılların başlarında Manhattan'da geçiyor. 
Ana mekan olarak dönemin en popüler kulüplerinden Studio 54 benzeri bir diskoyu kullanan film, zamanın 


11 ARALIK 


LIBERIY 


MICHAEL COLLINS saat 22:00 


“THE LAST DAYS OF DİSCO saat 20:00 


saat 20:00 


Oyuncular: Helen Mirren, Fionnula Flanagan, Aidan Gillan, David O'Hara, John Lynch. 


en'in yaşadıklarını anlatıyor. Oğlunun içeri alınmasından sonra politikayla daha yakından ilgilenmeye başlayan Kathleen süreç içinde değişecektir. 
Helen Mirren'in son derece başarılı bir performans sergilediği film izleyenlerde derin etkiler bırakacak. 


Oyuncular: Liam Neeson, Aidan Guinn, Stephen Rea, Alan Rickman, Julia Roberts. 


Cezaevinden çıktığında aklında İrlanda'nın kurtuluşu ile ilgili yepyeni planları ve geleceğe umutla bakmasını sağlayan politik idealleri vardır. 

Neil Jordan tarafından yönetilen filmde Liam Neeson, ana karakter Michael Collinsi canlandırıyor. 


Oyuncular: Chloe Sevigny, Kate Beckinsale, Christopher Eigeman, Matt Keeslar. 


ruhunu başarıyla yansıtıyor. 
Uyuşturucu ve seks temalarını yoğun olarak işleyen Stillman tam da Ronald Reagan dönemindeki çarpıklıkları anlatırken devasa bir gece kulübünün kapanmasını bir devrin sonu olarak sembolize ediyor. 


HELGEIS 


2 Yapım Yılı: 1999 Süresi: 122 Dakika 

, Rain Man filminin Oscar'lı yönetmeni Barry Levinson'ın imzasını taşıyan Liberiy Heighis, 1950'li yılların Amerikasını anlatan güçlü bir film. Çeşitli akımların tüm bir gençlik neslini etkilediği 1950'li yıllarda Baltimore'da 

yaşayan iki kardeşin, lise öğrencisi 


11 ARALIK 
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Oyuncular: Adrien Brody, Ben Foster, Orlando Jones, Beb Neuwirth, Joe Mantegna. 


Ben Kurtzman ve büyük erkek kardeşi Van'ın öykülerinin anlatıldığı film bir dönemin şartlarını ekrana yansıtıyor. 
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin bir başka özelliği de 
Tom Waits'in 


müziklerinin altında 


imzasının bulunması. 


İRLANDA'NIN KARIŞIK POLİTİK ATMOSFERİ, SİNEMACILAR İÇİN HEP VERİMLİ BİR İLHAM KAYNAĞI OLDU 


İrlanda, çözülmez görünen sorunuyla, sinemanın en fazla ilgilendiği ülkelerden biri olmuştur hep. İrlandalılar konuya farklı açılar- dan yaklaşır, ama biz daha çok 'bağımsızlık' yanlılarının sesini duyarız. 

Bloody Sunday'de, barışçıl bir gösteri kana bulanır, Michael Collins arkadaş ihanetine uğrar. /n ihe Name of the Father'da, Some Mother's Son'da, Nothing Personal'da, çekilen acılara ortak oluruz. 

İngiliz Ken Loach, Hidden Agenda'da soruna 'anti-İngiliz” bir bakışla yaklaşır. Amerikalılar Patriot Games, Ronin ve Blown Away'de yüzeyden şöyle bir dokunur. The General'ın soyguncusu, İRA infazına uğrar. 

Doğrusu, bunca sanatsal ürünü olan sorun az görülmüştür. 


olmamakla, ep 

BeğemilihereKle hiç ilgilenmez. Kendi işine bakar. Müziği reklam amacıyla kulsa eğer, hemen b, geçer. 


- Liste başıtolup olmamaya aldır. 
tinda, ticari! 


sise : 
idolardan pa ir dan pahalı elbise 
İ 


de j oynadı. Şu — . bir Avrupâ turnesinde. Kasım'ın 13'ünde Antwerp'le basladı, 23'ünde de 17 yıldan sonra ilk 


18 ARALIK 
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Rİ her cumartesi 20:00 - 22:00 


GHOSTS OF MISSISSIPPI 


Yönetmen: Rob Reiner 


Gruosrs 
NLSSISsSIPPI 


Yapım Yılı: 1996 Süresi: 124 Dakika 

Gerçek bir olaydan yola çıkılan filmde ırkçılığa dair nüanslara tanık olacağız. Siyahi insan hakları eylemcisi Medgar Evers'in, evinin önünde vurularak öldürülmesiyle başlayan dava süreci büyük yankılar uyandırmış, fakat sonrasında dava uzun süren bir 


saat 20:00 


Oyuncular: Alec Baldwin, Whoopie Goldberg, James Woods, William H. Macy. 


sessizliğe gömülmüştü. 
1963'te tamamı beyazlardan oluşan bir jürinin beraat ettirdiği katil, 30 yıl 


sonra tekrar adalet önüne çıkmak zorunda kaldı ve şaşırtıcı gelişmeler ya- 


şandı. Irkçılık üzerine çekilmiş en önemli filmlerden biri. 


MISSISSIPPI BURNING saat 22:00 


Yönetmen: Alan Parker 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 120 Dakika 

Alan Parker'ın 1988 yılında 7 dalda Oscar'a aday gösterilen ve ırkçılık karşıtı söylemiyle bir hayli ilgi uyandı- 


VWİLLEM, 
DAFOE 


SSiPPİ 


ALAN 


- MİSSİ 


ran filmi Mississippi Burning, gerçek bir olaydan yola çıkılarak çekilmiş güçlü bir yapım. 1964 yılında üç sivil haklar savaşçısının ırkçı Ku Kulx 


Yönetmen: Stuart Rosenberg 


i Yapım Yılı: 1984 Süresi: 114 Dakika 

New York'un Küçük İtalya adıyla bilinen İtalyan Mahallesi'nde yaşayan iki işsiz kuzen Charlie ve Paulie kendilerini “kurtaracak?” bir vurgunun peşindedir. Kazanması kesin gözüyle bakılan bir ata yatırmak için yüklü miktarda paraya ihtiyaçları olan kuzenler 


© Yönetmen: Andrew Sipes 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 86 Dakika 
Cindy Crawford sinema endüstrisinin de dikkatini çekmiş ve 1995 yılında aksiyon macera türünde bir filmde rol almıştı. Fair Game, Kate McOeuan adlı bir avukatın KGB ile başının belaya girmesiyle başlıyor. Kazak adlı 

ss bir KGB ajanının silahından çıkan 


Oyuncular: Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif. 


Klan tarafından infaz edilmesiyle başlayan polis soruşturması, işin içine 
FBI ajanlarının dahil olmasıyla iyice büyür. Yankı bulan filmlerin yönetmeni Alan Parker'ın imzasını taşıyan yapımda başrolleri usta oyuncular 


paylaşıyor 


El Oyuncular: Mickey Rourke, Eric Roberts, Daryl Hannah, Geraldine Page. 


arayışa girerler. Sonuçta ihtiyaç duydukları parayı bulmak için bir soyguna kalkışırlar; ama soygun sadece polisi değil, paranın asıl sahibi olan mafyayı da harekete geçirecektir. 

Pis rollerin? aktörü Mickey Rourke, alışık olduğumuz rollerinden birinde. 


Oyuncular: Cindy Crawford, William Baldwin, Steven Berkoff, Salma Hayek. 


kurşunlara hedef olan Kate polise başvuruyor. Onu koruması için görevlendirilen genç detektif Max Kilpatrick ile önceleri pek yıldızı barışmasa da bir süre sonra aralarında duygusal bir ilişki başlıyor ve iki sevgili birlikte kaçmak zorunda kalıyor. 


KARA KARDEŞ 
BEYAZ KARDEŞ 


BU AY İKİ GÜZEL ÖRNEĞİNİ 
İZLEYECEĞİMİZ IRKÇILIK, 
SİNEMACILARIN YAKINDAN 
TANIDIĞI BİR TEMA 


Karaderili karakterler, Amerikan sinemasının ilk yıllarından beri filmlerde yer almıştır; ancak başlangıçta yapımcılar, gerçekten karaderili bir aktör bulmaktansa beyaz bir aktörle anlaşır, yüzünü karaya boyatırlardı. Yani karaderili sanatçılar başından beri, konu itibariyle olmasa da, davranış itibariyle ırkçılıkla mücadele etti. Oscar Micheaux'nun düşük bütçeli, bağımsız filmlerinden itibaren ise ırkçılık filmlerde başlı başına bir tema olarak da yer alma- ya başladı. 

Sinema filmleri kadar, televizyon filmleri de ülkenin bu çözüm kabul etmeyen sorununa eğildi. 
Filmlerde ise, düpedüz kölelikten Ku Klux Klan cinayetlerine, özellikle 1963'te öldürülen üç sivil haklar savaşçısına (Mississippi Burning, Murder in Mississippi), Medgar Evars'ın öldürülmesine (Ghosts of Mississippi) ve Rosewood olayına kâdar, ırkçılık enine boyuna işlendi. 


WILLLAM BALDWIN 


BALDWINLER AİLE BOYU OYUNCU... 
WILLLAM İÇİN UYGUN GÖRÜLEN 
TAKMA AD İSE “ÖFKELİ BALDWIN' 


Bir hayranları internette Baldwin Kardeşler'e si- te yapıp onları sınıflandırmış: Alec, esas Baldwin; William, öfkeli Baldwin; Stephen, çılgın Baldwin; Daniel de şişman Baldwin. Bu kalabalık oyuncu 


ailesi de, tıpkı Wayans Kardeşler gibi, en büyükleri Alec'in izinden sinemaya girdi; ama hiçbiri onun starlık mertebesine erişemedi. (William'ın 


genelde Alec'ten yakışıklı, Stephen'iın daha iyi oyuncu olduğu kabul edilse de.) 

Siyasal bilgiler okuyan William, ağabeyi Alec'ten beş yaş küçük. Şarkıcı Chyna Philips ile evli, iki çocukları var. Fair Game'de Cindy Crawford'la oynarken sıkıntı çekmemiş olsa gerek, çünkü sinemaya geçmeden önce o da modeldi. 
Hem, ne tesadüf, ilk başrolünü de Cindy'nin sabik eşi Richard Gere'le paylaşmıştı. 
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www.cnbce.com 


THE 


SEİNFELD sTORY 


ALTI YIL SONRA EKİP YENİDEN TOPLANIYOR, ANILAR TAZELENİYOR, YADA, YADA,YADA! JERRY SEİNFELD HİÇBİR ŞEY HAKKINDA DÜNYANIN EN KOMİK DİZİSİNİ ANLATIYOR 


ABD'de Kasım ayında Seinfeld hayranlarını mutlu edecek iki olay gerçekleşti. 23 Kasım'da uzun süredir beklenen Sejzfeld DVD'leri (ilk üç sezon) satışa sunuldu ve hemen iki gün sonra da (25 Kasım) NBC televizyonunda bir saatlik bir özel Seinfeld programı yayınlandı. 

ABD'de Noel öncesi en önemli alışveriş fırsatı olan “Şükran Günü? dönemine denk getirilen bu iki olayın ilki, yani DVD'lerin satışa çıkması, bizde gerçekleşir mi ya da ne zaman gerçekleşir bilemeyiz; ama ikincisi, yani Seifeld özel programı 31 Aralık gecesi CNBC-e'de izleyici karşısına çıkıyor. 


ACABA İHTİYARLADILAR MI? 

Bizzat Jerry Seinfeld'in sunuculuğunu üstlendiği The “Seinfeld” Story efsane dizinin nasıl başladığını, berbat eleştirilere rağmen nasıl zor günleri atlattığını ve nihayet nasıl zirveye oturduğunu anlatıyor. Seinfeld'in yanı sıra oyuncu kadrosunun diğer isimleri Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfuss ve Michael Richards ile yapılan röportajlar da dizinin tarihi hakkında birçok ilginç ayrıntıyı içeriyor. Ayrıca diziyi Seinfeld ile birlikte yaratan ve Curb Your Entusiasm adlı diziyle televizyonda ikinci bir başarıya daha imza atan Larry David de Ihe “Seinfeld” Story'nin konukları arasında. 


Bu yıl 30 yaşına giren Jerry Seinfeld hakkında en çok sorulan soru “Şimdi ne yapıyor” olsa gerek... 
Porche otomobillere olan tutkusunu ya da 500 çiftten fazla beyaz spor ayakkabıya sahip olduğunu çoğu kişi biliyor zaten; ama sitcom tarihinin en çok kazanan isimlerinden birisi 9 sezon boyunca zirve- de yer alan dizisi bittiğinden bu yana neler yaptı, yapıyor ya da yapacak, bu konu çok da açık değil. 

Televizyona dönüp yeni bir dizi yapmak gibi bir niyeti yok. Diğer oyuncular kendilerine yeni diziler, yeni başroller ayarladılar, ama çok da başarılı oldukları iddia edilemez. Jerry Seinfeld en doğrusunu yaptı belki de. Öte yandan ülke içinde eyalet eyalet dolaşıp stand-up yapmaya devam ediyor. 1999 yılından beri Jessica ile evli ve Sacha (3) ile Julian (1) adlı iki çocuğu var. East Hampton'da, bir zamanlar Billy Joel'e ait olan 35 milyon dolar değerinde bir evde yaşıyor ve TV'deki Seinfeld'e ne derece benzediği sorularına şöyle cevap veriyor: 

“Bence o benim olduğum yere gelemezdi. Onun televizyon dizisi tutmadı. Benimkisi ise tuttu. O Billy Joel'in evinde oturmuyor.” 

Jerry Seinfeld'i bir de bugünkü haliyle görmek istiyorsanız The “Seinfeld” 

Story'yi kaçırmayın deriz. 7 
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ÖĞRENİM DURUMU: İLKÖĞRETİM 21 ORTAÖĞRETİM O ÜNİVERSİTE 1 LİSANSÜSTÜ a İmza 


l *Teklifimiz, 31 Aralık 2004 tarihine kadar ve yurtiçi abonelik için geçerlidir. Başvuruları en geç 20 Aralık 2004 tarihine kadar yaptığınız takdirde aboneliğiniz Ocak 2005 sayısından itibaren geçerli olacaktır. Dergileriniz her ay hafta içi mesai saatlerinde, imza karşılığı teslim edilecektir. Adrese imzalı teslim kapsamımızdaki çok az sayıda gönderi PTT aracılığıyla yapılmaktadır. 


RANTİ 444 0333'ten ücretsz yapabilirsiniz 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GEÇMİŞTEKİ İŞLERDEN İZLER 
TAŞIYIP, KENDİSİNDEN SONRAKİ 
İŞLERİ ETKİLEMEYİ BAŞARMIŞ BİR 
TV KLASİĞİ CHEERS. 

ASLA BASİT BİR SITCOM DEĞİL 


80O'lerin en uzun soluklu, en başarılı durum komedisi olan Cheers, Boston'daki bir barın müdavimlerini dünyaya malolan karakterler haline getirdi. Dizi bittiğinde ünlü mizah yazarı Kwrt Vomnegut Jr., “Keşke bütün yazdıklarım yerine Cheers'ı yazmış olsaydım” demişti. 

Cheers adındaki barın sahibi, Boston Red Sox'ta oynamış, alkol sorunu yüzünden kariyeri yarıda kesilen, kadınların gözdesi Sam Malone (Ted Danson). 
Barda Sam'e Red Sox'tayken koçu olan Ernie Pantuso (Nicholas Colasanto) eşlik ediyor. Küfürbaz garson Carla Tortelli (Rhea Perlman) şovun sürdüğü 11 
yıl boyunca çok sayıda çocuk doğuran yalnız yaşayan bir karakter. Barın müdavimleri arasında sürekli işsiz gezen muhasebeci Norm Peterson (George Wendt), yine onun kadar acıklı durumda olan, ileri yaşına rağmen dominant annesiyle yaşamayı sürdüren postacı Cliff Clavin de (John Ratzenberger) var. 


HERKESİN BİR HİKAYESİ VAR 

Dizinin ilk bölümünde hali vakti yerinde bir doktora öğrencisi olan Diane Chambers (Shelley Long) evlilik hazırlıkları yaptıkları sırada nişanlısı tarafından barda terk edilince Sam ona garsonluk teklif ediyor. Böylece televizyon tarihinin en karmaşık romantik ilişkisi de başlamış oluyor. 

Sam barı satıp dünya turuna çıktıktan sonra geri geldiğinde hayatına ikinci kadın giriyor ve barın yeni işletmecisi soğuk, 'şirket çalışanı tipli Rebecca Howe'nin (Kirstie Alley) yanında barmenlik yapmava başlıyor. Bu arada barın yeni sahibi İngiliz yuppie Robin Colcord'tun gözünün de Rebecca'nın üzerinde olduğunu hatırlatmalıyız. 
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Tanıtım müziğindeki neşeli havaya rağmen (Sometimes you want to go | Where everybody knows your name - Herkesin adını bildiği bir yere gitmek 


gelir içinden bazen) karakterler çoğu zaman birbirlerine karşı acımasız davranıyor. 

Cheers 11 sezon boyunca yayınlanan 275 bölümün ardından 1993'te sona erdi. Dizinin yaratıcıla- 


rı Glen ve Les Charles bir röportajda Cheers'ı çok ideal bir “son” ile bitirmekten rahatsızlık duyduklarını itiraf etmişti. 

Cheers'e ilham kaynağı olan BBC yapımı Fawliy Towers'da (1975-1979) İngiltere'de bir otelde beceriksiz personelin başından geçen olaylara yer veriliyordu. Bu yapımın yaratıcısı ve oyuncusu olan 


John Cleese, Cheers'da Sam ve Diane'e birbirleriyle asla uyuşamayacaklarını anlatan evlilik danışmanını oynamış ve 1987'de bu rolü ile Emmy kazanmıştı. 

Cheers'ın bir özelliği de yaratıcılarından James Burrows'un çıkarttığı işle, 1940'ların uzun soluklu radyo güldürüsü Duffy's Tavern'in yaratıcısı, babası Abe Burrows'a bir 'merhaba” demiş olması. 
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MALCOLM IN THE MIDDLE 


REESE, FRANCIS'İN “KÖTÜ ÇOCUK ÜNVANINI ALMAK İÇİN ÇABA HARCIYOR. 
ROLÜN SAHİBİ JUSTIN BERFIELD DA ONU CANLANDIRMAK İÇİN... 


Çalışmadığın zamanlarda neler yaparsın? 

Sadece evde otururum ve film seyreder ya da video oyunlarıyla zaman geçiririm. Dalmayı, golf oynamayı ve paintball savaşlarını severim. 

Karateyle ilgilenmene neden olan neydi? 

Herkes, her zaman bana karate ile ilgimi soruyor. 
Gerçekten çok küçükken karate yaptım ve bu dönem hakkında çok az şey hatırlıyorum. Yani kimseye meydan okuyabilecek durumda değilim. 

Bazı aktörler kendilerini izlemeyi sevmez... Sen Malcolm in ibe Middle'ı izliyor musun? 

Şey... Kimseye söylemeyin, ama bütün geçen zaman içinde en fazla beş bölümü izlemişimdir. Ben de 


kendimi izlemeyi sevmiyorum. Sanırım kendime karşı çok acımasızca eleştirel oluyorum. 

20 yıl sonra Malcolm in ihe Middle üzerine “Bir 
Hollywood Hikayesi” adıyla program yaparlar mı dersin? Yaparlarsa hangi nokianın üzerinde yo-Şunlaşırlardı? 

Muhtemelen “Şimdi Neredeler, Ne Yapıyorlar” tarzı bir program yapacaklardır. 

Reese için kadroya bir kız arkadaş alacak olsalardı, bu rol için kimi isterdin? 

Kusursuz olabilecek çok sayıda kız var. Bir bakalım... Belki Jennifer Lopez olabilirdi! (Gülüyor.) 

Genç bir oyuncusun. Sen daha doğmadığın zamandan bu yana oyunculuk yapan aktörler gözünü korkutuyor mu? 

Hayır, beş yaşından beri oyunculuk yapan biri olarak korkutmuyor. Benden yaşlı olanlar genellikle gerçekten çok tecrü- 
> beli oluyorlar. Bu yüzden profesyonellerle çalışmak ayrıca keyifli oluyor. 
Canlandırdığın karakter nereye doğru gidiyor? 
Tabii gittikçe büyüyor. Bu yüzden sanırım gençlikle ilgili daha çok hikaye yaşayacak. Otoiller, kızlar, partiler, okul gibi... 


BOSTC LIC 


WINSLOW LİSESİ'NDE YENİ BİR YÜZ ÖN PLANA ÇIKIYOR... ABD'DE YILDIZI PARLAYAN TAMYRA GRAY, BOSTON PUBLIC'TE KONUK OYUNCU 


Ülkemizde de benzerlerini izlediğimiz yarışmaların ABD'deki karşılığı olan Ayzerican Idol'ün ilk sezon finalistlerinden Tamyra Gray, Aralık ayı boyunca yayınlanacak Boston Public bölümlerine konuk oyuncu olarak katılıyor. Müzik dinleyicilerinin yakından tanıdığı Tamyra Gray'in rol aldığı ilk bölüm, diğer TV kameralarına da açık çekildi. 

Manhattan Sahili'nde, Boston Pwblic'in standart seti hazırlanmış, tüm ekip kalın paltolarına sarınmış ve Amerika'nın yeni idolü olmak için yarışan Tamyra'nın nasıl bir performans ortaya koyacağını merakla bekliyor. 

Tamyra Gray'in canlandırdığı “dört bölümlük rolü” Aisha genç ve utangaç bir müzisyen. Aisha'nın sıradan hayatı Marylin Sudor (Sharon Leal) adlı öğretmenin onu okul yapımı bir müzikalin kadrosuna çağırmasıyla değişiyor. Aisha, ar- tan popülaritesi karşısında kıskanç sevgilisi J.T. (DeJuan Guy) ile sorunlar yaşamaya başlıyor. Hikayenin devamını bölümü izleyiceğimiz güne bırakıp, Tamyra Gray'in, canlandırdığı karakter üzerine fikirlerine geçelim: 


BÖYLE İLİŞKİLER VAR MI? 

“Bu güvenle ilgili bir durum” diyen Gray, birçok gencin yaşadığı gibi canlandırdığı karakterin de kendine güvenerek işin üzerine gitmesi gerektiğini, bu arada karşısına çıkan zorluklarla da mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Aisha ve sevgilisi J.T. arasındaki ilişkiye ise oldukça tepkili: 
okurken, kendimi 
“gerçekten böyle kötüleyici sözlerin 


“Senaryoyu 


havada uçuştuğu ilişkiler var mr” diye düşünürken buldum. Bu, benim için anlaşılmaz bir durum. Beni herhangi birinin yapmavı çok istediğim bir işten, sırf ona dair nedenlerle, vazgeçirmeye çalışması ihtimalini bile düşünemiyorum.” 


Siyahi sanatçıdan kızlara ciddi bir mesaj geliyor: “Aisha'nın erkek arkadaşı çok kıskanç, ama benim karakterim de kendine güvenen ve güçlü biri. Bu da insana yürüyüp gidebileceği duygusunu veriyor. 
Hiçbir şeye katlanmak zorunda değilsiniz.” 


American Idol yarışmasının finalistlerinden 
Tamyra Gray, 
Aralık ayında 
Boston 
Public'te 
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BLUTH AİLESİ, KISA SÜREDE TELEVİZYON İZLEYİCİLERİNİN SEVGİLİSİ OLDU. 

BU HIZLI BAŞARININ ARDINDAKİ ÜÇ SIRRI AÇIKLIYORUZ 


SIR 1: Arrested Development anlaşılması zor bir dizi değil. 

Jeffrey Tambor, Ayrested Development'ın iki yönetmeni (ve kardeşi) Joe ve Anthony Russo ile birlikte katıldığı Chicago Uluslararası Film Festivali'nde dizinin “entelektüellere hitap ettiği” tespitine katılmadıklarını söylediler. Onlara göre durum tam da tersi. “Garip bir aile söz konusu, ilk özel günde yemek masası çevresine dizilen kendi ailenize bakın; onlardan farkları yok” diyen Tambor, Arrested Developmen?'ın diğer dizilerden “yapım aşamasında” farklılaştığını söylüyor ki bu da aslında bir sonraki sırrın ta kendisi. 


SIR 2: Arrested Development bir koltuğun çevresinde geçmiyor. 

Bu dizinin setinde en dikkat çekici nokta, benzerlerindeki gibi salonun ortasına konan bir koltuğun çevresine mahkum olmaması. Tabii ki Arrested Development setinde de koltuklar var; ama dekor onlardan ibaret değil. Pilot bölümün tam 40 farklı mekanda çekilmiş olması da bunun en büyük kanıtı. Joe Russo, yapımcıların tepki gösterdiğini, tüm ekibi bu kadar çok sayıda mekana taşıyamayacakları iddiasını gündeme getirdiklerini söylüyor. Kabul de ediyor aslında böyle bir sorunla karşılaştıklarını: “Çözümü dijital kameralarla çok hızlı çekimler yaparak bulduk. Dekor, ışık ve diğer malzemelerle zaman geçirmek yerine mümkün olduğu kadar çok çekim yaptık. Sonuçta da farklı bir iş çıkarttık ortaya." 


SIR 3: Arrested Development doğaçlama bir dizi. 

Birçok sitcom'da provalar yapılır, her sahne çekimden önce en ince ayrınusına kadar düşünülür, planlanır. Arrested Development yönetmenleri ise bu konuda çok daha esnek. Ne yöne doğru gittiklerini biliyorlar; ama tam olarak nereye gittikleri konusunda fikirleri olmuyor. O günkü performansları ve ekibin yaratıcılığı ile her türlü sürprize açıklar. Bu yüzden de onları bile şaşırtan doğaçlamalar yaşanabiliyor çekimlerde. 

(Dizinin en komik yüzlerinden Jeffrey Tambor'dan kendine dair bir itirafla kapatalım sırlar bahsini: George Bluth Sr. karakterini canlandıran Tambor bir söyleşisinde özel hayatında fıkra bile anlatmayı beceremedigini itiraf etti. Bu açıklamasının salonda kahkahaya neden olması ise ünlü aktörün mütevazı davrandığını gösteren bir kanıttı aslında.) 
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ACCORDING TO JIM 


JIM BELUSHI'NİN BAŞI KOMŞUSUYLA 
DERTTE. BELUSHI, KENDİSİNİ 
OTURDUĞU SEMTTEN ATTIRMAYA 
ÇALIŞAN OYUNCU KOMŞUSUNU 
MAHKEMEYE VERDİ 


Herkes According to Jim adlı diziyi ya da dizinin başrol oyuncusu Jim Belushi'yi sevmek zorunda değil. Belushi'den kurtulmak isteyenlerin yapması gereken tek hareket According to Jim'i izlememek.... 

Peki ya gerçek hayatta Jim Belushi ile komşu olsanız ve ondan kurtulmak isteseniz ne yapardınız? 1960'larda çekilen Batman dizilerinde kedi kadın karakterini canlandıran Julie Newmar şimdilerde böyle bir sorunla boguşmakta; ancak, Belushi'den “kurtulmak? bir yana başını da ipiy bir derde sokmuş durumda. 


KOMŞU KOMŞUNUN... 
Jim Belushi ve Julie Newmar iki komşu. Juli Newmar, bir tür kampanya başlatarak Belushi'nin gürültü yaptığı ve mahallenin huzurunu kaçırdığı iddisıyla ünlü oyuncunun yaşadıkları semiten uzaklaştırılmasını sağlama- ya çalıştı. Jim Belushi'nin bahçe çitlerini kırıp, çiçeklerine zarar verince de işler tersine dönmeye başladı. 
Newmar şikayetinde haklı mıdır, 
Belushi gerçekten gürültücü bir 


komşu mudur bilemiyoruz; ama 

ajanslardan geçen haberlere göre 

Newmar, Belushi tarafından “iftira atarak adını lekelemeye çalışmak, bahçe çitlerine ve çiçeklerine zarar vermek” suçlamalarıyla 

mahkemeye verilmiş durumda. 

Jim Belushi'nin talep ettiği maddi tazminat ise tam 4 milyon dolar. 

Dizideki Jim Belushi'nin baldızı ve 

kayınbiraderiyle ilişkileri malum. Görünen o ki ünlü oyuncu ile canlandırdığı karakter arasında bazı benzerlikler var. 


TWO & A HALF MEN 


BİR ZAMANLARIN HIZLI ÇAPKINI CHARLIE SHEEN, DENİSE RICHARDS'LA EVLENDİKTEN SONRA HERKESİ ŞAŞIRTAN BİR HIZLA DURULDU... 


ARTIK O, KIZININ ALTINI DEĞİŞtİREN BİR BABA 


“Üç dört kez altını değiştirdim, doyurdum ve gazını çıkarttım. Dört saat uyutma- ya çalışuktan sonra ne zaman odasındaki yatağına bıraksam yine ağlamaya başladı. Sonunda onu aldım ve Denise ile aramıza yatırdım. Anında uyudu.” 

Bu sözler Charlie Sheen'in... 

Hani şu çapkınlık, kavga, uyuşturucu dolu hikayelerde durmaksızın adı geçen ünlü “serserinin”. Bundan 3-4 yıl önce birileri Sheen'in böyle bir cümle kuracağını söylese, muhtemelen başta o olmak üzere herkes gülerdi; ama ünlü oyuncu Denise Richards'la evlenen ve Sam adlı bir kızı olan Charlie şimdilerde şefkatli ve sorumluluklarına bağlı bir babaya dönüştü. 


EVLENDİ 'ADAM OLDU" 

Çevresindekiler bu değişimin temelinde Denise Richards olduğunu söylüyor. 33 yaşındayken Denise ile tanışan ve bir yıl içinde onunla evlenen Charlie'nin babası, ünlü aktör Martin Sheen “Ansızın değiştiğini söylemek istemem; ama gerçekten ansızın değişti” diyor oğlu için; anlaşılan onun için de ciddi bir sürpriz olmuş bu gelişme. Charlie Sheen ilk kez baba olmuyor aslında. Lise aşkı Paula Profitt'le birlikteyken ilk kızı Cassandra doğduğun- da o 22 yaşındaydı. İki çocuk babası olmayı şöyle yorumluyor Sheen: “Büyük düşler, büyük sorumluluklar getiriyor.” 


BİR BILBOARD'LA DEĞİŞEN KADER 

Aslında ikinci bebek Sam, planlı bir sürecin s0- nunda aileye katılmış değil. Denise Richards kuşkuları sonrasında birkaç farklı hamilelik testi yapıyor kendi kendine. Hepsinde sonuç pozitif çıkıyor. Aynı 


günlerde, tam da ne ya- 


pacaklarını bilmezken, Charlie'nin karşısına caddede yürürken büyük bir bilboard çıkıyor: “İstenmeyen gebelikte benim de sorumluluğum var.” 
“Tanrı'nın insanlara işaretler gönderdiği söyle- 


nir, bu da bana bir işaretti” diyor Sheen. Bu “işaretten sonra bebeklerini beklemeye başlıyorlar. Dört ay sonra ultrasonda bebeğin cinsiyeti belli olunca, doktorları sonucu bir kağıda yazıp, kapalı bir zarf- ta çifte veriyor. Denise Richards, Charlie'ye “Ya bu gece açıp bakalım ya da zarfı yok edip sonuna kadar sürprizi bekleyelim” diyor. Kararları açmak oluyor ve bebeklerinin kız olduğunu öğrenip sadece aile bireylerine haber veriyorlar. Dede Martin Sheen hariç; çünkü ünlü dede torununun cinsiyetini doğana kadar öğrenmek istemiyor. 
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BABA FİLMİNDE SONNY CORLEONE 
OLARAK TANIDIĞIMIZ JAMES CAAN, 
UZUN BİR SESSİZLİĞİN ARDINDAN 
ED DELINE OLARAK TV'DE ÇIKTI İZLEYİCİLERİNİN KARŞISINA 


Aralarında Francis Ford Copolla'nın 1972 yapımı klasiği Baba'nın da bulunduğu yetmiş filmde oynamış Amerikalı aktör James Caan, kariyerinin finalinde Las Vegas adlı televizyon dizisiyle vine adın- dan söz ettiriyor. James Caan, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Amerikan Film Akademisi Ödülü'ne aday gösterildiği Baba'nın Sonny Corleone'si gibi esprili konuşmasıyla Las Vegas'ın görkemli kumarhanesine sahip Montecito Resort'un güvenlik şefi Ed Deline'a da derinlik veriyor. 

Las Vegas dizisi, yıllar önce ailesiyle birlikte Los Angeles'tan ayrılarak Utah'ın Park City kentine yerleşmiş James Caan'ın da ayrıldığı kente yeniden dönmesine neden olmuş. Caan, New York Times'a verdiği bir söyleşide, "Sıkıldım. Param bitti. Üstelik oyunculuğu bırakmak için henüz erken" diyor. 


BİR DEVİN YENİDEN DOĞUŞU 

İniş çıkışlarla dolu kariyerine TV dizisi oyunculuğunu ekleyen Caan, çalışma hayatına “dönmekten hayli memnun. "Hayatımda hiç bu kadar yoğun çalışmadım. Çekimler günde 16 saati bulabiliyor. Şikayer etmiyorum; ama dizi beş yıl devam ederse, çalışma koşullarından ötürü sendikaya başvurmam gerekebilir." 

Caan'ın dizi oyunculuğunu kabul etmesinde tek nedenin “sıkıntı? olduğu söylenemez. Çekimler nedeniyle kentten pek ayrılamayan Caan, beş çocuğun- dan dördünün yaşadığı Los Angeles'ta, onlarla vakit geçirmekten hayli mutlu. Daha önce üç kez evlenen 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James Caan, çocuklarından ikisinin annesi olan Lin- da ile 1995'te evlenmiş. 


Neşesinden bir şey kaybetmeyen Caan, bir dönem uyuşturucu ve depresyonla hasar gören oyunculuk 


. kariyerine çok önem veriyor: "Asla, o kötü anlarda 


bile, hiçbir gün işe girmemezlik yapmadım, çalıştım ve bununla gurur duyuyorum" diyen Caan, hâlâ en iyi olmakta kararlı. 

Artık Sonny Corleone kadar asabi ve dalgalı ruh 


haline sahip olmadığını söyleyen Caan, insanlar için her zaman Sonny olarak kalacağının da farkında. 
"Sinirli biri değilim artık. Çünkü, insanların bunu aşmaya çalıştığımda bana yardım ettiklerini, benim yanımda yer aldıklarını gördüm. İnsanlar sizin kendinize yardım edeceğinize inandıklarında, sarılabileceğiniz dallar haline geliyorlar." 


BIG ED'LE YENİ HEYECAN 

Caan'ın oynadığı eski CIA ajanı, yeni güvenlik şefi Ed Deline (Big Ed) rolünün 18-49 yaş grubu arasında çok tutulması, Las Vegas'ın en fazla reklam alan dizilerden biri olmasında payı büyük. Caan, kumarhanenin ışıltılı arka planında hileli oyunlar- dan, oyun makinelerini soymaya kalkanlara kadar farklı sorunla baş etmeye çalışıyor. 

Dizinin başarısıyla Caan'ın operasyondan sorumlu başkan olarak güvenliğin ötesinde sorunları çözmesi de gerekecek. 

Dizinin yapımcıları Justin Falvey ve Darryl Frank, senaryosunu o Gary Scott Thompson'un kaleme aldığı dizinin polisiye, hukuk ve hastane dizileriyle dolu primetime'da hem tarz, hem estetik özellikleriyle ciddi bir kaçış fırsatı yarattığı görüşünde. 


Yapımcılar, James Caan'ın ilk aşamad 


itibaren karmaşık karakter Big Ed için favoti isim olduğunu söylerken; Caan'ın getirdi- 


ği fikirlerle karakterin güçlendirild 


cak ikna edilmesi için 11 saate varan konuşmanın gerektiğini söylüyorlar. 
İlk senaryodaki Ed Deline karakteri 


oyuncunun müdahaleleriyle geliş 


*monitörlerle dolu odada olup b 


şef olmaktan çıkartıldı ve öy 
“yaşayan” bir karaktere dön 


inde 


Las Vegas'ın Aralık ayı bölüm! 
Dennis Hopper ve Jean-Claude V 
Damme konuk oyuncular aras 
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SIGNIFICANT OTHERS 


CHELSEA (ANDREA SAVAGE) VE 
JAMES (BRIAN PALERMO) İLE 
ELEANOR (FAITH SALIE) VE ETHAN 
(HERSCHL BLEEFELD) i 
EVLİLİK TERAPİSİNE 


GİDEN İKİ ÇİFT... 
ONLARIN DERHAL 
YARDIMA 
İHTİYACI VAR 
EN SEVDİĞİNİZ ÖZELLİĞİNİZ NEDİR? 

Nasıl eğlenilebileceğini hep bilirim. Herhangi biri- Birçok kişi insanların onlar hakkında ne düşün- ne sorabilirsiniz. Eğer bir parti varsa benim yerim (o düğünü deri eder. Benim bu tür kaygılarım yok. Ne mutlaka hazırdır. kadar harika biri olduğumu zaten biliyorum. 

EŞİNİZİN EN SEVDİĞİNİZ ÖZELLİĞİ NEDİR? 
Başarılı, yakışıklı ve akıllıdır; ama başarılı, yakı- Onunla ilk tanıştığımızda şu kısa siyah elbiseyi gi- 


şıklı ve akıllı olduğunu sandığı kadar değil. Demek (o yiyordu. İlk düşündüğüm, ateşli göründüğüydü. 
istiyorum ki, daha iyileriyle de çıktım, çok çok daha (o Onunla konşmamızın ardından yarattığı erki hâlâ 


iyileriyle... sürüyordu. 

KENDİNİZLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİŞTİRECEK OLSAYDINIZ, BU NE OLURDU? 
Kendimle ilgili bir değişiklik mi? Zor soru. Doğru Chelsea'nin bütün o kötü alışkanlıkları ve kusurseçimler yapabilen biri olmayı isterdim. Biliyorsu- (o larını bu kadar kafama takmayabilsem, daha 


nuz, hep benim için yanlış olan insanları seçiyorum. o uyumlu bir evliliğimiz olabilirdi. 


EŞİNİZLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİŞTİRECEK OLSAYDINIZ, BU NE OLURDU? 


Beklenti çıtası Everest Dağı kadar yüksek. Hiçbir Talimatları uygulama konusunda başarılı değil. 
sıradan ölümlü, gerçekten o beklentileri karşılaya- Oo Bu da çok garip; çünkü ben talimatları çok doğru maz. Bu çıtayı biraz aşağı indirmesini isterdim. bir şekilde veriyorum. 

EVLİLİK TERAPİSİNDEN BEKLENTİNİZ NEDİR? 
Üç aydır evliyiz. Terapiye ihtiyacımız olduğunu İhtiyacımız olan, tamamen dağılmadan önce 


gerçekten düşünmüyorum. Eğer ihtiyacımız varsa... o Chelsea'nin kusurlarından herhangi birini bulup Bu gerçekten kötü bir işaret! çıkartmamız ve ilişkimizi güvenceye almamız. 
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EN SEVDİĞİNİZ ÖZELLİĞİNİZ NEDİR? 


Bilgiçlik taslamadan kendiyle övünebilen, yağ Ben harikayım. Aslında ben çoooook harikayım. 


çekmeden başkasını övebilen biriyim. Bunun güzel (o Bütün “o'lara ihtiyacınız var anlamak için; çünkü bir özellik olduğunu düşünüyorum. çoooook harikayım. 


EŞİNİZİN EN SEVDİĞİNİZ ÖZELLİĞİ NEDİR? 
Benim sevgilimin mi? Çok zekidir, çok seksidir ve Gerçekten şirin bir adamdır ve içinde ciddi bir po- ( biz genelde eğleniriz. Benim vızıltımı kesmeye çalıştansiyel olduğunun da farkındayım. Sadece, bulmak (| tığı seyrek anlar dışında. 
için biraz kazmanız gerekiyor. Tamam, epey dipte... 


KENDİNİZLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİŞTİRECEK OLSAYDINIZ, BU NE OLURDU? 


Çok sayıda fikrim, planım var ve nereden başla-Hem babam, hem de Erhan yaşına göre fazla bü- (o yacağımı bilemiyorum. İkizim olsun isterdim... Hayümüş çocuklar gibiler. Her ikisi de çevremdeyken (| yır, bekleyin. Daha iyisi, klonum yapılsın isterdim. 
bu kadar ortada olmamayı isterdim. 


EŞİNİZLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİŞTİRECEK OLSAYDINIZ, BU NE OLURDU? 


Aynı sözcükleri habire tkrarlamaktan ne zevk alı-Gençliğimizde harika gelen şu Don Kişot'vari do- © yor diye merak etmiyor değilim. Sanki onu onaylargası, gelecekteki ciddi bir yoksulluğun işaretine dö- o mış gibi kafa sallıyorum. 


nüşmeye başladı. di A N i 
EVLİLİK TERAPİSİNDEN BEKLENTİNİZ NEDİR? 


En azından benimle ilgili bir sonuç alınamaya- 

Şakaları. Bu şakaları bitirmek zorunda. “Parma- (ocak. Çünkü söylemeliyim ki, değişmek istediğimi ğımı çeksene”, “Beni seviyor musun” sorusunun (o sanmıyorum. 

doğru yanıtı değil! 
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DR. MARK GREEN, ACİL SERVİSİN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ... ER'DA ONU CANLANDIRAN ANTHONY EDWARDS İÇİNSE YAŞAMIN TEMEL YAPI TAŞFOYUNCULUK 


Ne zaman oyuncu olmaya karar verdiniz? 

Hep bunun garip bir soru olduğunu düşünmüşümdür. Çocukken başladım oyunculuğa, hep yapmak istediğim bir işti. 

Nasıl başladınız? 

Okulun kendi akışı içinde gerçekleşti. Santa Barbara okullarında tiyatroya dair güzel işler yapılır. 
Çok fazla fırsat çıkar insanın karşısına. Çok güzel bir ligi olan küçük bir kasabada beysbol oynamaya benzer. Hangi pozisyonda oynamak istiyorsanız, fırsat yakalayabilirsiniz. Okullarda artık sanat için yeterli bütçenin ayrılmaması bence gerçek bir suç. 
Artık çocuklar bu tür fırsatlarla karşılaşamıyor. 

En çok izlenen dizide oynamak düşleriniz ya da hedefleriniz arasında mıydı? 

Hayır, hiçbir zaman hit olmuş bir EV dizisinde oynamayı düşlememiştim. Aslında hiçbir zaman böyle spesifik hedeflet üzerine düş kurmam Anin keyfini çıkartırım. Oygamak, yazmak, rolleri kovalamak, ekiple birlikte bir işin parçası olmak ve insanları eğlendirebilecek yeni bir iş yaratmak... ER ekibi olarak doğru hikayede ve doğru zamanda bir araya gelmiş olduğumuz için şanslı in- ji sanlarız. 


ER dışında planlarınız nedir? 

Kariyerim ERla hiçbir zaman sınırlı olmadı. Yönetmenlik yapabileceğim projeler geliştiriyorum. 
Farklı yazarlarla çalışıyorum ve farklı yeteneklerin yaratıcılıklarını bir potada eritip LV için farklı şov-Jar üretmeye çalışıyorum. Her şey ilgi duymakla ve sıkılmamakla ilgili. Eğer sıkılıyorsanız her şey acı vermeye başlar insana; ama ben oyuncu olarak da büyük zevk alıyorum ve bu yüzden hiç sıkılmıyorum. Bu sektöre, oyunculuğa aşık olduğum için dahil oldum. Benim Hollywood filmi çekmemek gibi bir tavrım vardı. Hedefim tiyatroda sahneye çıkmaktı. Herkesin hayatında olduğu gibi benimkinde de değişiklikler oldu ve kendimi ER'da buldum. 
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THE SIMPSONS 


BART SIMPSON, KÜÇÜK BİR ÇOCUK... TAMAM SIK SIK ŞAKALAR YAPIYOR 


VE YAPTIĞI ŞAKALAR DA YENİLİR YUTULUR CİNSTEN OLMUYOR, AMA ONUN KÖTÜ BİR NİYETİ YOK Kİ... İŞTE SİZE BİRKAÇ 'MASUM' ŞAKASI 


e Milhouse'da tuzlukların kapaklarını gevşetti. 

e Homer'ın kravatını yaktı. 

elLisa'nın saçlarını kesti. 

e Homer'ın cüzdanı ve anahtarlarını tuvalete atıp, üzerine sifonu çekti. 

e Park alanına fazladan park yerleri çizdi. 

e Mr. Burns'un camlarını kırdı. 

© Büyükbabayı katran ve tüyle kapladı. 

e Gets Milhouse'un fotoğrafını Amerika'nın en çok aranan suçlusu ilanına yapıştırdı. 

© Skinner'ın zeplininin üstünü Skinner'in fotoğrafı ve şu yazıyla kapladı: “Merhaba, ben koca popo Skinner.” 

© Avustralya ile altı saatlik ödemeli telefon görüşmesi yaptı. 

© Betona adını yazdı. 

e “Kahrolsun ödevler” yazılı bir tişört giyip, okulun karışmasına neden oldu. 

e Otobanda otomobillerin üzerine ketçap ve hardal sıktı. 

e Polis merkezini aradı ve Lisa'nın UFO gördüğünü söyledi. 

© Gana Büyükelçisi için bir özel şoför çağırdı. 

e Polis sirenlerini birbirine bağlayıp, hepsini aynı anda çalıştırdı ve çıkan gürültüden Springfield'daki her camın kırılmasına neden oldu. (Bu olay sonrasında ceza olarak askeri okula gönderildi.) 

e Köpek mamasından, davette ikram etmek için yemek hazırladı. 

e Lisa'yı çıldırımak için defalarca kalemini tıkladı. 


© Ona doğru fırlatılan şey her ne ise onu yuttu. 

© Okulun jimnastik salonunu su basmasına neden oldu. 

e Homerla birlikte evin sular altında kalmasınaneden oldu. 

e Burns'un köşkünde, koridorlarda bisiklete bindi. 

© Maude Flanders'ın cenazesinde ikram edilen pastaya zarar verdi. 

e Yanlış alan kodları vererek telefon başındaki Homer'ın aptal durumuna düşmesine neden oldu. 

e Maratonda hile yaptı. 


e Monopoly'de hile yaptı. 

elisa'nın bayrağına saygısızlık yaptı. 

e Çıplak poposunun fotoğrafını çekti ve fotokopileri “kilise yoluyla dağıttı”. 

© Okuma yazma bilmiyormuş rolü yaptı. 


21:00 WITHOUT A TRACE 
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KAMERANIN ARKASINDAKİ 
R | — KAHRAMANLARDAN, YAZAR BILL LAWRENCE SCRUBS'I ANLATIYOR 


Bill Lawrence, Hollywood'un en komik ve en başarılı yazarlarından biri. Diğer yandan da en en meşgul olanlarından... Screentalk adlı dergi için verdiği bu röportajın gerçekleştiği saat de Serwbs'ın çekimlerinin ardından sabaha karşı 02:00. 


Secrubs'ın ilk yazdığınız senaryo yapısı, oyuncular belirlendikten sonra onlara göre değişti mi? 
Senaryo genel olarak değişmiyor; ama bu ekibin bir güzelliği var: Her oyuncu kağıtta yazılandan fazlasını yapıyor ve senaryoya katkıda bulunuyor. 
Dizide geriye dönüşler yaşanıyor ve sonra gerçek zamana dönülüyor. Bunun zor yanları var mı? 
Bu rahatlıkla anlaşıldığı için minnettarım. Dene- 


diğim şeylerden biriydi bu. İzleyicilerin bu tekniği takip edebilecek kadar zeki ve çalışkan olabileceğini umuyordum ki öyle de oldu. 


Gi to 


Bu kadar çok karakterle hikayeyi nasıl oluyor da anlatmayı başarabiliyorsunuz? 

İki yolu var: İlki, görüntülerin üzerine karakterlerin bir anlatıcı gibi konuşması. Çoğu yazar bu yolu seçer. Bir de benim çok inandığım bir yöntem var. 
İnsanların kolaylıkla anlayıp, sevebileceği bir karakter yaratıp, diğer karakterleri bir piramit gibi onun üzerine inşa etmek. 

Hikayeyi “çaktırmadan” anlatmanın da birçok yolu var. En iyi örneklerden biriyle Koç'un tanıtıldığı sahnesiyle Cheers'da karşılaşmıştım. Barda telefon çalıyor, Koç telefonu açıp, dinliyor; sonra ahizeyi kapatıp bardakilere sesleniyor: “Ernie Pantusa'ya telefon var.” Bardakilerin yanıtı şöyle: “Bu sensin Koç!” Ernie telefona dönüyor: “Buyrun benim...” Bu her zaman aklımdadır. Küçücük bir hareketle büyük işler yapabilirsiniz. 


WITHOUTA 


A TRACE / 


ONLAR GERÇEĞE UYGUN BİR 
DİZİ ÇEKMEK İÇİN TÜM 
ŞARTLARI ZORLUYOR. 
ÜSTELİK GERÇEK HER ZAMAN 
İLGİNÇ OLMAYABİLİYOR DA... 
DİZİ İSE HEP İLGİNÇ OLMAK 
ZORUNDA 


Without a Trace ABD'de ilk gösterildiğinde Perşembe geceleri, ülkenin: bir numaralı dizisi ER'ın karşısında yayınlandı. Televizyon eleştirmenlerince “yayından kaldırılmaya doğru verilmiş tek yönlü bir biletti? bu seçim; oysa tersi oldu ve Witbowt a Trace bu zorlu yayın diliminde hayatta kalmayı başardı. Hayatta kalması bir yana kendini kabul ettirdi ve izlenme oranını her geçen hafta artırdı. 

New York'ta geçen hikayeleri anlatıyor olsa da Without a Trace büyük oranla Los Angeles'ta çekiliyor. Dizinin setinde soruları yanıtlayan oyuncular- dan Anthony LaPaglia 20 yıldır New York'ta yaşa- 


yan biri olarak, Los Angeles'ta çalışma ortamının daha rahat olduğunu itiraf ediyor. Bu rahatlığın temelinde de Los Angeles'ın hem teknik olanakları hem de yaşayanların bu endüstriyi kanıksaması ya- 


tıyor ona göre. 


BAŞARI BASKI YARATIYOR 

LaPaglia, ilk bölümlerde kendilerinden olağanüstü bir başarı beklenmediği için baskı hissetmediklerini, bu rahatlığın da performanslarına olumlu etkisi olduğunu söylüyor. Şimdilerde ise yakaladıkları başarıyı korumaya çalışan bir ekip var karşımızda. 

Üstelik bu standardı tutturmaya çalışırken FBI prosedürlerine uygun, gerçekçi hikayeler çekmek zorundalar. “Az önce çektiğimiz sahnede oturma- 


yan bir şeyler vardı. Danışmanfinız orada olduğu için yardım aldık. Bu hep böyle . Gerçeğe uygun çalışmaya uğraşıyoruz” diyen LaPaglia “Ama gerçek her zaman ilginç olmayabiliyor da” diye ekliyor. 
FBI hakkında çok şey öğrendiğini söyleyen Enrigue Marciano dizinin gerçekliğine karşın bu görevi yapanların ne hissettiklerini tam olarak öğrenemeyeceğini itiraf ediyor: “Hayatımı riske atmanın ya da birinin hayatı tehlikedeyken onu kurtarmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmem mümkün değil. 
Oyunculuk da bu noktada devreye giriyor işte.” 
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THE KING OF OUEENS 


BİR STAND UP USTASI VE AYRICA YAZAR OLARAK THE KING OF OUEENS EKİBİNİN EN ÖNEMLİ ÜYESİ OLAN KEVIN JAMES, ROL ARKADAŞI LEAH REMINI İLE ANLAŞAMADIKLARI SÖYLENTİLERİNİ YALANLIYOR 


The King Of Onweens'i yaratma fikri ne zaman oluşin? 

Aslında ben yaratmış değilim. Dizinin yazarlarından biri olan Michael Weithorn'la tanıştım. Stand up gösterilerimden oluşan birkaç kaset izledi, sonra dizi ekibine katılmamı teklif geldi ve ben de kadro- 


ZE 
Ni 


ya dahil oldum. 

Birçok hayranınız Leah Remini ile gerçek hayattaki ilişkinizi merak ediyor. Söylentilere göre sürekli kavga ediyormuşsunuz... 

Leah ile mükemmel bir ilişkimiz var ve asla kavga etmiyoruz. Bu söylentiler nereden çıkıyor aklım almıyor. İlk günden itibaren hep iyi anlaştık. Hem iyi bir ekip, hem de iyi birer arkadaşız. 

Hergün belli saatlerde evli olmak garip gelmiyor mu? Üstelik “evli gibi yaptığınız? gerçekten sevdiğiniz kadın da değil... 

Dizinin başladığı ilk dönemde henüz tanışmış olduğum biriyle “evli gibi davranmak? garip geliyordu aslında. Fakat zaman geçtikçe gerçekten birbirimizi tanımaya başladık ve evli bir çift gibi hissetme noktasına geldik... Tabii ki dizi çekimleri boyunca; her zaman değil! Dizden sonra evde bizi bekleyen eşlerimiz var ikimizin de. 

Dizideki diğer oyuncuların hepsiyle arkadaş mısınız, yoksa sadece başroldeki oyuncularla ımı ilişkiniz var? 

Tabii ki hepsiyle arkadaşız. Çalışma takvimimiz nedeniyle sürekli görüşemiyoruz; ama bu setteki herkes birbiriyle arkadaştır. 

Dizinin oyuncu kadrosu belirlenirken siz de söz sahibiydiniz. Bütün o adaylar arasında Jerry Stiller ve Leah Remini'nin adını gündeme getiren ne oldu? 

İlk baştan itibaren hem Jerry'yi hem de Leah'yi kadroda istiyorduk. Üstelik bu iş onların takvimine uymadığı halde... Çeşitli oyuncularla görüşüp, deneme çekimleri yaptıktan sonra baktık ki aklımızda hâlâ onlar var. Kaderin işine bakın ki bu geçen süre içinde onların da şartları değişmişti ve artık bizimle çalışmaya hazırdılar. 

Dizinin geleceği hakkında ne söyleyebilirsiniz? 
Bir yıl ara vereceğiniz doğru mu? 

KOO insanlar izlediği sürece yayıında olacak. Biz bu şovu yapmayı seviyoruz. Umuyorum yayınlandıgımız dilimlerde başarılı oluruz. Bu arada, bir yıl ara gibi bir şey söz konusu değil. 


EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 


RAYMOND'I EN ÇOK SEVENLER LİSTESİNİN FAVORİ ADAYI ANNESİ MARİE... 
MARIE'Yİ CANLANDIRAN DORIS ROBERTS İSE EN ÇOK AIDS MAĞDURU ÇOCUKLARI SEVİYOR VE ONLAR İÇİN ÇALIŞIYOR 


Doris Roberts, Everybody Loves Raymond'daki Ray'in annesi rolüyle önce ABD, sonra dizinin yayınlandığı tüm ülkelerde aileden biri olarak kabul edildi. “Oğluna aşırı düşkün bir anne” olan Marie karakterini tam dokuz yıl bo- a yunca canlandırmış olması, Doris Roberts için ciddi bir ba- 


şarı; ama diğer yandan uzun süreli rollerin dezavantajını yaşadığı da bir gerçek. Bunca zamandan sonra Marie, Doris'in önüne geçmiş durumda... Herkes ünlü oyuncuyu Marie olarak tanıyor. Oysa, Doris Roberts başarılı bir sahne sanatçısı, iyi bir oyuncu. En büyük özlliklerinden biri de AIDS Mağduru Çocuklar Vakfı'nın da (Children Affected by AIDS Foundation) en sıkı destekçisi. 

Marie'yi kısa bir süre için unutup, birkaç sorunun açtığı yolda gerçek Doris'le tanışalım. 


Vakıfla aranızdaki ilişkiden söz eder misiniz? 

12 yıldır yönetim kuruluna başkanlık yapıyorum. 
Golf turnuvaları organize ettik; Ray Romano, Drew Carey, Gary Shandling ve Wayne Brady'nin katıldığı komedi geceleri düzenledik. Tek amacımız bu çocuklara yardım edebilmek. Bu, dünyada sahip olabileceğiniz en güzel his. Buna benzer hiçbir şey yok. 

Everybody Loves Raymond'ın setindeki herkes gerçekten iyi birer arkadaş mı? 

Gerçekten öyleyiz. Hem sadece birbirimizi seviyor da değiliz, bu ekipteki herkes birbirine çok güveniyor. Bu dizinin bitme ihtimali beni çok üzüyor 

Tüm dünyada tanınıyor olmak nasıl bir duygu? 

Uzun bir deniz yolculuğuna çıktım ve Oslo, Stockholm, Helsinki, Sr. Petersburg, Berlin ve Londra'ya gittim. Sadece Rusya'daki insanlar beni tanımıyorlardı, bu yüzden tepki vermediler. Diğer ülkelerde ise insanlar yanıma yaklaştılar ev birbirinden güzel iltifatlar yaptılar, beni sevdiklerini söylediler. “Bunca yıldır bizi güldürdüğünüz için teşekkür ederiz” diyenler karşısında hem çok mutlu oldum, hem de duygulandım. 


“> MİN 20:00 THE KING OF ÇUEENS 20:30 EVERYBODY LOVES RAYMOND |21:00 THE O.C. 
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HİÇ KİMSE MISCHA BARTON İÇİN “TEK DİZİLİK YILDIZ" YORUMU YAPMASIN... THE O.C.'NİN GÜZEL YÜZLERİNDEN BARTON, SEKİZ YAŞINDAN BU YANA OYUNCULUK YAPIYOR VE GELDİĞİ NOKTA ŞANSININ DEĞİL, ÇALIŞMASININ BİR SONUCU 


İngiliz aksanınız var... 

Doğrudur... Çünkü Londra'da doğdum ve New York'a dört yaşımdayken geldik. Annem İrlandalidır. Gençliğinde okula İngiltere'de gitmiş olsa bile İrlandalı olduğunu onu ilk dinleyişte anlayabilirsiniz. Babam ise Manchesterlı'dır ve o da aksanlı konuşur. 

Fakat siz ABD'de büyüdünüz. 

Evet. Kendimi Amerikalı olarak addediyorum ve tabii ailemi de. İngiltere, İrlanda pasaportlarım ve Amerikan “green card'ım var. 

ve bir Rus isminiz! 

Anne ve babam Mischa'nın güzel bir isim olacağını düşünmüşler. O anda akıllarından neler geçtiğini kim bilebilir ki? Ufak bir çocukken adımdan nefret ederdim, ama şimdilerde seviyorum. 

New York'ta büyürken hedefiniz ne oldu? Oyunculuk mu modellik mi? 

Annem fotoğrafçılıkla ilgileniyordu. Gerçekten içinden geldiği gibi yaşayan bir kadındı. Bizi de hep seçimlerimizde özgür bıraktı. Bir yaz, ben sekiz yaşındayken bizi New York dışında bir kampa yolladı. 
Kampın sonunda ailelerimiz için sahneye bir oyun koyduk. Ben kaplumbağalar üzerine bir monolog hazırlamıştım. O geceki performansım sayesinde keşfedildim. Annemi, oyunculuk yeteneğim olduğu konusunda ikna etmeyi başardılar ve benim de yolum çizilmiş oldu. 

Marissa rolünü nasıl kazandınız? 

New York'ta okula gittiğim dönemde, Te O.C. 
Yağa e McG'nin şimdi yayından e çekimleri bir haa süren bie bölümde rol alın Orada McG, Josh Schıwariz'ın bir senaryo yazdığın- dan söz etti ve okumam için bana bir bölüm verdi. 
Hemen orada, ofiste okudum bölümü, onlar da ellerinde deneme çekimiyle ilgili kişilere beni lanse ettiler. İşte bu kadar! Rolü almıştım bile. New York'a döndüm ve “esas oğlanı” bulmalarını beklemeye başladım. Ryan karakteri için birçok kişiyi denediler ve Ben McKenzie'yi bulunca da beni aradılar. Los Angeles'a gittim ve pilot bölümün çekimini gerçekleştirdik. New York'a döndüm ve mezuniyet baloma katıldım. 

Mezuniyet balosuna kimle gitmiştiniz? 

Hiç kimseyle. Balodan hemen önce erkek arkadaşımla ayrılmıştık. Ben de en yakın arkadaşımla gittim ve çok eğlenmiştik. Cpanel bana bir elbise vermişti. Balodaki en şımartılmış kız bendim. 

Modayla çok ilgilisiniz değil mi? 

Kıyafetleri gerçekten çok seviyorum, bu konuda takıntılıyım diyebilirim. Profesyonel bir modacım yok, kıyafetlerimi kendim alıyorum ve Chanel çantalarından oluşan bir koleksiyonum var. 

The O.C'nin bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydunuz? 

Bu tahmini kimsenin yapabileceğini sanmıyorum. 
Yapımcı ve yönetmenlere bakınca doğru ellerde olduğunuzu görüyorsunuz; ama izleyicilerin bu işi sevip sevmeyeceğini tam olarak bilemiyorsunuz. The O.C.'nin konseptini insanların onaylayıp onaylamayacağını bilmiyorduk. Tanrı'ya şükür ki popüler kültür içinde kolayca kabullenildi. Aksi olsaydı bu konsept ciddi bir batışa neden olabilirdi. 

Yakaladığınız başarıya rağmen üniversiteye gitmeyi planlıyorsunuz... Niçin? 

Ailemdeki herkes üniversite mezunu ve bu benim de dışında kalmak istemediğim bir gelenek. 

Henüz 18 yaşındasınız? Nasıl oluyor da işinize bu kadar odaklanabiliyorsunuz? Erkekler var, arkadaşlar var... 

İşimi gerçekten seviyorum. Gerektiği zaman arkadaşlarımdan uzak kalmayı hep kolaylıkla başarabildim; çünkü oyunculuğu çok seviyorum.. 
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FİNALE DOĞRU, HER BÖLÜM 
SÜRPRİZLER VE KUYTULARDAKİ 
AYRINTILARLA SÜRÜYOR... 


WHY WE FIGHT 

Garip bir genç Angel'ın arkadaşlarını rehin alır ve Angeh'la pazarlığa başlar. Gelişmeler sonrasında 1943”te Angel'ın Nazi tehditine karşı ABD ordusuna yardım ettiği bir olay gündeme gelir. 

Bu bölümün adı, Why We Fight - Niçin Savaşıyoruz, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD propaganda filmlerine yapılan bir referans. 

Spike'ı bu bölümde geçmişe yapılan bir gönderme sırasında tahmin edemeyeceğiniz bir halde göreceksiniz. 

SMİLE TIME 

Popüler bir çocuk programı, çocukları hipnotize ederek onların yaşam güçlerini çalmaya başlayınca Angel iblislerin oyununu bozmak üzere hemen stüdyoya gider. Stüdyoya girer girmez hiç tahmin etmediği bir. sürprizle karşılaşacak ve bir büyünün etkisiyle bugüne dek karşılaşmadığımız bir dönüşüme uğrayacaktır. 

Wesley ve Fred arasında bölümün sonunda izleyecğimiz romantik yakınlaşma, yeni bir ilişkinin habercisi olabilir mi acaba? 

Smile Time'da konu edinilen çocuk programı 


fikri, ağırlıklı olarak Susam Sokağı'ndan yola çıkılarak yaratıldı. 

Kuklalarla dolu bölümde Lorne “Evde bir Gepetto mu var” diye bağırıyor. Adı geçen Gepetto, ünlü kahraman Pizokyo'nun yaratıcısından başkası değil aslında. 

A HOLE IN THE WORLD 

Fred, laboratuvarına esrarengiz şekilde gönderilen bir lahiti açınca bilinmeyen bir virüs kapar. Tanımlanamayan bu virüse karşı arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Angel ve ekibi işe koyulur. 

Bu bölümde Angel ilk kez Cordelia'nın ölümü- ne dair bir şeyler söylüyor. 

Wesley'nin Fred'e okuduğu kitap, Frances Hodgson Burnett'in A Little Princess adlı eseri. 

SHELLS 

Angel ve Spike, Fred'in bedenine ve ruhuna kimin el koyduğunu öğrenmiştir. Tüm ekip elinden geleni yaparken, Angel da Fred'i kurtarabilmek için Sunnydale'den eski bir arkadaşını arar. Fred'e musallat olan eski iblis de boş durmamaktadır. 

Bu bölümde Angel, Willow ve Giles'e göndermeler yapacak. i 


THE X-FİLES 


THE X-FİLES'IN YAPIMCILARINDAN FRANK SPOTNITZ, FOX MÜLDER VE DAHA SCULLY ARASINDAKİ İLİŞKİYİ KISA AMA ANLAMLI BİR YORUMLA ÖZETLİYOR: “ONLARIN İLİŞKİSİ, YING YANG'E KARŞILIK GELİYOR” 


The X-Files'ı diğer dizilerden ayıran nedir? 

The X-Files televizyonda gösterilen tüm diğer dizilerden çok farklı. Farkı yaklaşım tarzında. Diğer bir saatlik dramalar karakterler üzerine kuruluyken, The X-Files fikirler üzerine kuruluyor. Bu yapıma 


emeği geçenler, neredeyse imkansız olan bir işi başa- 


rıyor ve her hafta yeni bir hikayeyle geliyorlar ekrana. Birçok dizide öykü standarı sette ge- ,.. 

çer. The X-Files'ta ise birçok bölümde ; yeni yerler görüyorsunuz. Her hafta yeni 


ve büyük bir fikir konuluyor ortaya. 
Yepyeni kurallar, yepyeni paranormal fenomenlerle bir önceki haftadan tamamen bağımsız bir bölüm... 

The X-Files'ı ilk gördüğünüzde başarısı konusunda kuşkuya kapıldınız mı? 

Kuşku yaratıyordu tabii, çünkü ne zaman televizyonda sinematik bir iş denen- se sonuçta iş yine de bir TV yapımına benziyor. Paranın yetersizliği, zamanın yetersizliği ile karşı karşıya kalıyorsunuz... Yapımcıların yaklaşım tarzı çok zekiceydi. Onlar karşınıza Mulder ve Scully'yi çıkartıp, size canavarları anlattı; çok önemli bir nokta vardı ki canavarları göstermediler... Parçaları tamamlamayı izleyiciye bıraktılar. İlk bölümlerde dizinin beyinleri insanları yakaladı ve sonra tabii ki akılalmaz kimyalarıyla David ve Gillian girdi devreye. 

Mulder ve Scully arasındaki ilişkiyi nasıl tarif edersiniz? 


Onların arasındaki ilişki üzerine söylenebilecek ilk ve en net yorum bir Ying-Yang'e karşılık geldiği. Biri inanan” diğeri “kuşku duyan”. Üstelik “inanan” erkek, “kuşku duyan? ise kadın; bu durum cinsiyet şablonlarını da yıkan bir seçim. Erkek kahraman daha duygusal, sezgileri- nin peşinde giden biri; kadın ise daha s0- guk, mesafeli yaklaşıyor her şeye... Ilişki- 


lerine dair bir gelişme de sezonlar geçtikçe “konuşmadan anlaşma? noktasına gelmeleri. Sonuncu öge ise seksüel tansiyonun yüksekliği. Bunun da iki nedeni var: İkisi de gerçekten çok çekici ve Tanrı vergisi bir kimya uyumu sergiliyorlar. İlginç bir başka nokta ise kameralar kapandıktan sonra özel hayat- 


larında yakın birer arkadaş bile olmayışları. 
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JACK BAUER, DAVID PALMER, NINA 
MYERS, TONY ALMED!A İLK DAKİKADAN İTİBAREN DUYDUĞUMUZ İSİMLER... 
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Sezonlar arasında ne düşünüyorsunuz? 

Her zaman akıllarda “Acaba dizi devam edecek mi” sorusu vardır, bu dizide ise akla gelen soru “Acaba dizide kalmayı başarabilecek miyim” oluyor. Bütün hikaye tek bir gün içinde geçtiği için buna asla emin olamıyorsunuz. “Öldürülmeseniz” bile karakterinizi bir şey satın almak üzere gönderdiklerinde trafiğe takılma ihtimaliniz var. “Michelle, git bize yiyecek bir şeyler al” diyorlar ve lanet trafik yüzünden sezonun yarısında bir daha görünmüyorsunuz. 

Dizide “öldürülmenin? ekonomik olarak bir karşılığı var mı? 

Evet, bu hep vardır. Bir aktör olarak sincap gibisinizdir. Fındıklarınızı bir kenara depolayıp kış uykusuna hazır olmalısınız. Bir atlet gibi, çalışabileceğiniz yıllar sayılıdır. Eğer bir dizinin kadrolu oyuncusu olabildiyseniz o yılı da kurtardınız demektir. Ciddi yatırımlar yapmak istemeyişimizin ya da paramızı savurmamanızın nedeni budur. Yani bu işin mutlaka ekonomik bir yanı var. Ama bu hayatı biz seçtik ve yaşamak için bu işi yapıyor olmaktan mutluyum. 

İş bulma konusunda rahat mısınız, yoksa kaygılandığınız oluyor mu? 

Bu konuda sanırım herkes kaygı duyar. Arkadaşlarımla konuşurken şöyle dedim: “Tamam, oldun. İşte ismin orada, insanlar işini görüyor. 
Sen oldun.” Ama durum bu kadar basit değil. 
Çok az sayıda önemli rol var piyasada. Ekonomi bir yana, yeteneğinizi gösterebileceğiniz çok az rol var. Bu şansı veren bir dizide olduğum için çok şanslıyım. 

Güçlü bir kadını canlandırıyorsunuz. 

Bu da başka bir şey. Zeki, iradesi güçlü bir kadını canlandırıyor olmak harika bir fırsat, Aynı zaman da sevecen de. Bu önemli. 


60 


“GÜNE' SONRADAN KATILAN AMA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKEN BİR KARAKTER DAHA VAR: REKO AYLESWORTH'UN CANLANDIRDIĞI MİCHELLE DESSLER! 


Gerçek hayatta Michelle gibi olabilir miydin? 

Örnek alabileceğim önemli insanlarım var. 
Annem, tanıdığım en güçlü, en zeki kadınlardan biri. Aynısı olabilirdim diye düşünüyorum. Bizler oyuncu olarak oldukça şımartılmış kişileriz. 
Annem yaşamı boyunca çok ciddi durumlara şahitlik etmiş; benim böyle zorlu deneyimlerim olmadı; ama karşıma çıksaydı, başedebilirdim gibi geliyor. Diğer yandan bilgisayarlar konusunda Michelle kadar zeki olduğumu söyleyemem; ancak e-maihlerimi kontrol edebiliyorum. 

Canlandırdığınız karakterin “ölmeyeceğini” mi düşünüyorsunuz? 

Oh, yeni bölümleri izlemediniz galiba... 

Hepsini değil. 

Çok daha tehlikeli işlerin ortasına düşüyorum. 
Bu durumun biraz da sinir bozucu olduğunu kabul etmeliyim. Çünkü karakterin nereye doğru sürüklendiği belli değil; ama ofisin dışına çıkabilmiş olmak harika. 

Tamamında aynı kıyafetin giyildiği başka bir dizi yoktur herhalde... 

Hayır, ama ben aslında seviyorum bu durumu. Okuldan bu yana üniforma giymedim; ama her tür tek tip kıyafet bana hep sempatik gelmiştir. Zamandan ciddi tasarruf sağlıyor. Diğer dizilerde, ki benim başıma geldi, bir bölüm çekiyorsunuz, ama on değişik kıyafet giyip sonra da alışverişe gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bütün bu farklı kıyafetleri denemek, provalara gitmek, birbirine uydurmak ve formda kalmak zorundasınız. Ya üniformalar? Onlar çok eğlenceli! 

Aileniz oyuncu olmanızı destekliyor mu? 

Kesinlikle! İnanılamayacak kadar destek olan bir ailem var. Ailemin büyük kısmı sosyal işlerde ya da suçlulardünyasıyla bağlantılı işlerde çalışıyor; benim de o dünyaya girmemi istemediler. 
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KİTAP ÖDÜLLÜ TEST 


TESTİ DOĞRU YANITLAYIP, AŞAĞIDAKİ KUTUDA BULUNAN ADRESE GÖNDEREN İLK 100 KİŞİ, BU AY PİYASAYA ÇIKACAK 24: CTU BULGULARI ADLI KİTABI KAZANACAK VE İLK GÜNÜN ARDINDAN YAŞANANLARI ÖĞRENECEK... 


1- Jack Baner ilk gün (sezon) 
kaç kişi öldürdü? 

J24 

76 

138 


2- Jack Bawer hangi dalda akademik eğitim almadı? 

9) Kriminoloji ve Hukuk 

I İngiliz Edebiyatı 

2 Ekonomi 


3- Üçüncü sezonda Jack hangi uyuşturucuya bağımlıydı? 

9 Kokain 

O Eroin 

JLSD 


4- İkinci sezon haftanın hangi günü ve saatte geçiyordu? 

O Cuma sabahı saat 08:00'de başladı, Cumartesi sabahı 
08:00'de bitti 

O Cumartesi sabahı saat 
08:00'de başladı, Pazar sabahı 
08:00'de bitti 

O) Pazar sabahı saat 08:00'de başladı, Pazartesi 08:00'de bitti 


MECLİS ÖZEL ALT KOMİSYG 


3- 24#'ün birinci sezonu sonunda üç alternatif final sabnesi çekildi. Biri yayınlandı, biri ilk sezonun DVD ekstraları arasında yer aldı. 
İzleyiciler hangi sahneyi hiç görmedi? 

O Nina, Teri'yi vurmadı 

O Nina, Teri'yi vurdu; ama 
Teri ölmedi 

O Nina, Teri'yi vurdu ve Teri öldü 


6- İlk sezonda Kim Bawer'in odasında aşağıdaki gruplardan hangisinin posteri asılı 
DEĞİLDİ? 

2 Smash Mouth 

2 Guns N' Roses 

O Linkin Park 


7- İkinci sezonda Kim'in bakıcılık yaptığı ve saldırgan babasından koruduğu çocuğun adı neydi? 

9 Megan 

3 Mary 

II Melisa 


24'te ilk günün ardından yaşananlar kitap oldu. 


8- Keith Palmer'ın terapisti 
George Ferragamo nasıl öldü? 

I Silahla vurularak 

O Yanarak 

Boğularak 


9- Trafik ışıklarında 


arabasının camını silen adama 


Jack ne yaptı? 


O Para verdi 
9 Onu vurdu 
O Arabasını üzerine sürdü 


10- Üçüncü gün başladığında, ikinci gün macerasının üzerinden ne kadar zaman geçmişti? 

OZ yıl 

I3yıl 

J4yl 


Olayla ilgili herkesi sorguya çeken ABD Senato * Alt Komisyonu'nun raporlarından oluşan kitapta havada kalmış tüm sorular yanıtlarını buluyor. 


24: CTU Bulguları, 240 Sayfa 
Marc Cerasini, Yayınevi: Stüdyo İmge 


GTU BULGUR 


GAÜESOYAĞI emir 5 ag kim ke TENE LR. 
Meler. ami temuyesissunu imis 
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NIP/TUCK 


12 ARALIK 


CESUR BİR DİZİ NP/TUCK! DİYALOGLARI, SAHNELERİ, ELE ALDIĞI KONULAR VE BU KONULARI İŞLEYİŞ TARZI... BİR DE MÜZİKLERİ VAR! 
DİZİNİN KENDİSİ KADAR, MÜZİKLERİ DE POPÜLER 


Başrolü paylaşan Julian McMhahon (Dr. 
Christian Troy), Dylan Walsh (Dr. Sean McNamara), cesur ameliyat ve cinsel içerikli sahnelerden sonra Nip/Tuck'ın enbüyük silahı müzikleri! Brit-pop'tan, samba ve tangoya kadar uzanan geniş bir aralıkta müzik türlerine yer veren soundtrack de, müzik dinleyicilerine iyi bir deneyim vaat ediyor. 

Dizinin 


müziklerinde o prodüktör 


Murphy'nin seçimlerinin de belirleyici olduğu 


Ryan 


gözlenirken, bazı şarkıların eski 45'liklerden çıkıp geliverdiği gözleniyor. Örneğin Murphy'nin en beğendiği bölüm olan Sean ve Christian'ın yapışık ikizleri ayırdığı sahnede klasik müziğin izleri görülürken, Todd'un bir fahişevle geceyi geçirmek üzere anlaştığı dakikada Todd Rundgren'in Can We Still Be Friends adlı şarkısı fonda duyuluyor. 

Geçen ay yayınlanan bir bölümde Sean'ın eşi Julia'yı aldatarak kısa süreli bir gönül macerasına giriştiği Megan'ın, kanser olduğunu öğrenmesi sonrasında intihar kararı alması ve kararını uygularken fonda Elton John'un Rocket Man adlı şarkısının çalması; müziğe gösterilen titizliğin bir başka göstergesi. 


ABD'DE PİYASADA 

Nip/Tuck'un müziklerinin toplandığı albüm 
15 şarkıdan oluşurken, albümün miksajını Gabriel ve Dresden gerçekleştirdi. Nettwerk Records'dan çıkan albüm ABD'de Temmuz 2004'te yayınlandı. 

İngiliz gruplar Morcheeba ve Portishead benzeri, sample'lara ağırlık veren düzenlemelerin yer aldığı albümde yaz aylarında Türkiye'ye de gelen dünyanın en ünlü DJ'i Tiesto ile çalışmış Kirsty Hawkshow Just Be Me, Elvis Alpha ve Chungking de Following ile yer alıyor. Dizinin jenerik müziği olarak da kullanılan electronic dance grubu The Engine Room'dan A Perfect Lie da iki ayrı versiyonuyla soundtrack'in şarkıları arasında. 


Albümün önemli şarkılarının başında Brezilya'nın Madonna'sı niteliğindeki Bebel Gilberto'nun Lo7e/y adlı şarkısı yer alıyor. Şarkıcının büyük satış rakam- 


larına ulaşan 2003 yapımı Tamto Tempo albümünde- ki şarkı, Latin duyarlığını ve ritmini Nip/Tuck'ın atmosferine taşıyor. 

Diğer yandan, geçen yıl yayınlanan albümü Come Away Witk Me ile Grammy Ödülleri'ni topl Norah Jones, Türk müzisyen İlhan Erşahin'in g Wax Poetic'le birlikte seslendirdiği Azzge/s adlı şar- 


kıyla albümde yer alıyor. 


İLK BÖLÜM 


19 ARALIK 


EKİM'DE İZLEDİĞİMİZ YILIN EN ÖNEMLİ YAPIMI, 11 EMMY ÖDÜLLÜ ANGELS IN 
AMERICA 19 ARALIK'TAN İTİBAREN, HER 


# 


Angels In America... 
Yılın hakkında en çok konuşulan dizisi... 
Tony Kushner'in oyunundan yine Kushner'in 


yazdığı senaryoyla televizyona uyarlanan Azgels In America, 36. Emmy Ödül Töreni'nde aday gösterildiği yaratıcılık dallarının tamamında ödül kazanmayı başardığında, zaten uzun süredir hakkında konuşuluyordu. Mike Nichols'ın yönettiği altı bölümlük mini dizinin gündemde olması için o kadar çok neden vardı ki... 

Örneğin konusu: Yıl 1985, Ronald Reagan Beyaz Saray'da ve ABD'de yaşayan eşcinseller hem tutucu politikacılarla, hem de gün geçtikçe etkisi daha çok hissedilen AIDS hastalığı ile uğraşmakta... Angels In America'nın öyküsü içinde her türlü insanlık durumuyla karşılaşıyoruz. Hastalandığı için sevgilisini 


PAZAR SAAT 23:00'TE YENİDEN EKRANDA 


terk edenler, gerçekten çok düş dünyasında yaşayanlar, politika, ihanet, pişmanlık... 

Angels In America'nın kadrosu da önemli oyunculardan oluşuyor: Emma Thompson, Justin Kirk, Ben Shenkman, Mary-Louise Parker, Jeffrey Wright, Patrick Wilson... Ama iki oyuncu var ki onların adlarını en azından birer punto daha büyük |o—|—( 
yazmalı: Al Pacino ve Meryl Streep. Birçok si 1 
severin gözünde yaşayan en önemli erkek ve oyuncular! Üstelik bunca yıllık kariy: kez aynı sette buluşuyorlar. Bir başk oyuncu Al Pacino'nun ilk mera karşısına geçmiş olma 


SOUTH 


her pazar 24: 00 


PARK 


ARALIK AYINDA SOUTH PARK'A RADIOHEAD GELİYOR... BU İLK DEĞİL... 
MÜZİK DÜNYASINDAN SMASHING PUMPKINS, KORN VE BEASTIE BOYS DA SOUTH PARK'A UĞRAYANLAR ARASINDA 


South Park'ın Aralık ayında yayınlanacak Scoir Tenorman Must Die adlı bölümünde ünlü Rock grubu Radiohead elemanları da konuk oyuncular olarak ver alıyor. 

Colin Greenwood, Jonny Greenwood, Ed O'Bri- en, Phil Selway ve Thom Yorke çizgi kahramanları kendileri seslendirdi. 

Scott Tenorman adlı üst sınıflardan bir öğrenci Eric Cartman'ı kandırarak 10 dolarını alınca, Cartman da her biri ters tepen intikam planları yapmaya Yalnız hedefine ulaşamayan Carıman, Stan'in amcası Jimbo'dan akıl alıyor. 

İşte Cartman'ın uyanmasına ve tabii Radiohead'in de South Park'a gelmesine kapı açan diyalog: 


başlıyor... 


Jimbo: Birinden intikam almak istediğinde bir avcı gibi düşünmek zorundasın. 

Cartman: Ne demek istiyorsun? 

Jimbo: Birinci adım, o kişinin zaafını bul. İkinci adım, zaafını istismar er. 

Cartman: Onu nasıl yapacağım? 

Jimbo: Ne görüyorsun? 

Cartman: Scott Tenorman'ı. Kırmızı saçları ve iğrenç çilleriyle. Lanet olsun, ondan nefret ediyorum. 
İğreniyorum. 

Jimbo: Hayır genç avcı, yani ne görüyorsun? 
Avınla ilgili her şeyi öğrenmelisin. 

Cartman:Doğru, bir bakalım. Radiohead posterleri var ve Radiohead'le ilgili bir dergi okuyor. 

Jimbo: Radiohead de ne? 

Cartman: Hani şu şarkıyı söyleyen grup. Demek 


Belki de onları 


adamımız Radiohead hayranı... 


içeren bir tezgah hazırlayabilirim. 


BEŞİNCİ ALBÜMLERİ 
AMNESİ|AC'IN TANITIMI İÇİN 
ABD'YE GİDEN GRUP, BU ARADA 
SOUTH PARK'I DA ZİYARET 
ETMİŞTİ 
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DİZİLER 


ROCKO'S MOD 


ROCKO'NUN HAYATINDAKİLER ARASINDA TAMA 


her perşembe 18:30 cumartesi-pazar 11:30 


ERN LİFE 


ORMAL BİRİNİ 


EN 


BULMAK İMKANSIZ... SADIK AMA MERAK NEDİR BİLMEYEN KÖPEĞİ, ÇOK 


YİYEN DOSTU, SERT AMA KARISINDAN KORKAN KOMŞUSU... 


ROCKO KİM? 

Avustralya'dan birkaç yıl önce ABD'ye gelmiş bir göçmen kanguru. Üstelik evinden ilk kez ayrılıyor. 
Rocko çizgi roman koleksiyonu yapıyor; zaten bir 


çizgi roman dükkanında çalışıyor. 


HEFFER KİM? 

Rocko'nun arkadaşı. Küçük bir öküz. Evinize asla almak istemeyeceğiniz biri. Rocko bile bir keresinde onu kapının önüne koymayı düşünmüştü. 

SPUNKY KİM? 

Rocko'nun sadık köpeği. Meraklı bir köpek olduğunu söylemek güç. Sürekli koklar, çöpleri karıştırır, orada bulduklarını yer. Garip bir köpektir. 

FILBURT KİM? 

Nevrotik bir kaplumbağa. Genelde ortalıklarda görünmek istemez. Aslında işler bu kadar ters gitmeseydi bir dahi ya da bir yıldız olabirdi... 

ED BIGHEAD KIM? 

Rocko'nun kapı komşusu. Sinirli bir kurbağa. 

Kasabanın en büyük şirketinde yönetici. Şu hayatta korktuğu tek kişi de eşi Bev. 
BEV BIGHEAD KIM? 


Ed'in eşi. Evin asıl'patronü o. Bas- 


k bağıran ve Edi hiz k 


ROCKO'YU KIM YARATTI? 


Joe Murray 


MURRAY, ROCKO'YU NASIL YARATTI? 


Yanıtı, bir röportajından yaptığımız alıntıyla aşa- 


gıda Joe Murray'ın kendisinden dinleyelim: 

“Rocko ve diğer karakterler aslında yıllardır benim taslak defterimde stabil bir hayat sürmekteydiler. Rocko ilk olarak Travis adıyla gazetelerde bir bant karakteri olarak gösterdi kendini. Fakat ben 


asla çizgi bant satmadığım için bir süre sonra taslak defterime dönmek zorunda kaldı. 

Birgün Nickelodeon'dan teklif geldi. Önce istemedim. Sonra kütüphaneye gidip Nick karakterleri- ne baktım ve normal TV çizgi karakterlerinden farklı olduklarını gördüm. Bunun üzerine taslak deftermi çıkarttım ve “ben ne izlemek istiyorum? s0- rusunun yanıtını veren çizgileri toparladım. 

Ortaya garip bir iş çıktı, çok da şans verm yordum işe. Tam unutmuştum ki, telefon geldi: Pilot bölüm istiyorlardı. Gerçekten çok şaşırdım. Bu garip işi yapmam için bana para mı vereceklerdi yani? Öyle de oldu. Kabul edildiğini duyduğumda gözlerim larında 
> 


TAZE KAHRAMANLARLA YENİ 
NICKELODEON DİZİLERİ BAŞLADI! 
HAFTA İÇİN 18:00-18:30'DA, 
TEKRARLARI HAFTA SONLARI 
09:00-12:00 ARASINDA 


> AS TOLD BY GİNGER her çarşamba 18:00 / cumartesi 09:00 Ginger bir yanda okuldaki süslü kızlarla birlikte olmaak istiyor, diğer yandan mahalledeki arkadaşlarıyla... 


4 HEY ARNOLD 
her çarşamba 18:30 / pazar 10:00 Sokakları çok iyi tanıyan Arnold tam bir hayalperest. en yakın arkadaşı Gerald ile birlikte dolaşıyor. 


-» THE ANGRY BEAVERS 


her perşembe 18:00 / cumartesi 10:30 

İki kardeş kunduz... Kardeş kardeş geçindiklerini sanmayın sakın. Günün her dakikası faaliyette birer bomba gibiler. 


N > ALL GROWN UP 
3 RUGRATS her cuma 18:00 / cumartesi 10:00 
her pazartesi 18:00 / pazar 09:00 Rugrats ekibi tam 10 yaş birden büyüdü. 
Aralarında artık bebek yok. Nsıl birer genç olduklarını görmek için TV karşısına geçince şaşırmayın, Angelica hala orada! 


Çocukluklarını izlediğimiz Tommy, Chuckie, Phil ve Lil'in büyümüş hallerini merak ediyorsanız, All Grown Up'ı da kaçırmayın. 


> CAT DOG > JIMMY NEUTRON her pazartesi 18:30 / pazar 09:30 her cuma 18:30 / pazar 10:30 Tek bedende iki hayvan... Üstelik biri kedi, O bir dahi! Sürekli yeni icatdiğeri köpek! Yan yana gelmesi zor gibi ları var. Rerkli buluşları yügörünse de onlar her saniye birlikteler. zünden zaman zaman başı 


derde girmiyor da değil. 


-» WILD THORNBERRYS 


her salı 18:00 / cumartesi 09:30 Thornberıyler garip bir aile. Dünyayı dolaşıyorlar. 12 yaşındaki kızları Eliza ise hayvanlarla konuşmayı biliyor. 


-» SPONGEBOB 


her salı 18:30 / cumartesi-pazar 11:00 Bikini Bottom adlı deniz altındaki evinde yaşayan SpongeBob, bu dünyanın en neşeli yaratığı... 
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YILBAŞI 


SENDROMU 


YILBAŞI KUTLAMALARI SANILDIĞI GİBİ HERKES İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK KAYNAĞI OLMAYABİLİR... 'KUTLAMAYANLAR' İÇİN O ZORLU 31 ARALIK GÜNÜNÜ GEÇİRMELERİNE YARDIMCI OLACAK BİR REÇETE SUNUYORUZ 


Birçok kişi geceyarısına nasıl girerse bütün bir yılı öyle geçeceğine inandığı için sabahtan kahkaha provalarına başlamış bile. 

Bunları çoktan bir kenara bıraktıysanız arabanız- da, evinizde, iş yerinizde radyonuzun sesini sonuna kadar açıp eski yılınızı kutlamak için son şansınız... 

Saat 07:30 

Geride kalan yılın diğer günlerinde olduğu gibi trafiğe takılmamak için her zamanki saatinizde evden çıkıyorsunuz. Asansörde bir yandan arabanızın anahtarlarını ararken bir yandan komşunuzun akşam evinde vereceği partinin en ince ayrıntısına kadar her ne kadar istemeseniz de öğreniyorsunuz. 
Arabanızın kapısını kapatırken komşunuzun yaptığı daveti duymamazlıktan gelip günün ilk şarkısı 


A... 


-, 


için teybinizi açıyorsunuz. Marianne Faithfull - Tpe Mystery Of Love. 

Saat 09:30 

İşyerinizde akşam için yaptığınız planı öğrenmek isteyen iyi niyetli arkadaşlarınıza verdiğiniz olumsuz cevapların ardından herkesin gideceği parti organizasyonlarını duymamak için radyonuzu yeniden açıyorsunuz. Nick Cave & The Bad Seeds'in çift CD olarak piyasaya sürdüğü Abaitoir Blues ve The Lyre Of Orpheus albümlerinden ilkinde yer alan There She Goes,My Beatiful World çalıyor. 

Saat 12:00 

Öğle yemeğinizi, biraz da hava alabilmek için dışarıda yemeye karar veriyorsunuz. Bütün dükkanların yılbaşı münasebetiyle kapılarının önüne kadar 


serdikleri süslere takılmadan her zaman yemeklerini beğendiğiniz lokantaya gidiyorsunuz. Lokanta sahibi bu özel gün için siparişinizin yanında size, hazırladıkları küçük hediyelerden birini de veriyor. 
Siz hediyenizin ne olduğunu anlamaya çalışırken birçok eleştirmen tarafından yılın en iyilerinden biri seçilen Morrissey'in Yor Are The Ozarry albümünden çıkan ilk 49lik Irish Blood English Hear?ı duyup aldığınız bu ilk hediyeyi çöpe atmaktan vazgeçip cebinize koyuyorsunuz. 

Saat 20:00 

Dolapta bir gün daha kalırsa bozulacağını, kapağını açınca fark ettiğiniz akşam yemeğinizi ocağa koyup yıl içinde satın aldığınız albümlerinize göz gezdiriyorsunuz. Aralarından Leonard Cohen'in Dear Heather'ını seçip The Letters'ı dinlemeye başlıyorsunuz. 

Saat 23:39 

Bu sene yayınlanan ve satın alabildiğiniz albümlerden hangisini en çok beğendiğinizi düşünürken radyoyu açmaya karar veriyorsunuz. Tom Waitin Regl Gone albümünden How Is Gonna End çalmaya başlıyor. Bu sırada neredeyse müziğin sesini bastıran dışarıdaki seslerin nereden geldiğini anlayabilmek için camın önüne gidiyorsunuz. Tüm şehri aydınlatan havai fişek gösterilerini izlemeye dalmışken kendinizi sabah lokantada Verdikleri günün tek hediyesi plastik tavuk maketiyle oynarken buluyorsunuz. K kutlu olsu 
© Gülşah Güray 
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RADYO EKSEN EN İYİ 10 - 2004 


01-BLONDEREDHEAD............. FALLING MAN 
02 -TOMAVAİMSE DEAD AND LOVELY 
03 - MORRISSEY..... IRISH BLOOD, ENGLİSH HEART 
04 - MANIC STREET PREACHERS..... THE LOVE OF... 
05 - NICK CAVE & THE BAD SEEDS .... NATURE BOY 


OOCAFEKİGO ALONE AGAİN OR 
O ADEUSE IF YOU DON'T GET WHAT YOU WANT ÜEİLİNlES ea aa li BAM THWOK 
Od BOBIDYLAN a e ge LAND! 
10-NANCYSINATRA............ LET ME KISS YOU 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


8 yıl önce- The Sex Pistols Anarcfy in ihe U.K.'i 
piyasaya sürdü. 

16 yıl önce- Roy Orbison Ohio'da son konserini 
verdi. Orbison 2 gün sonra öldü. 

11 yıl önce- Frank Zappa öldü. 

55 yıl önce- Tom Waits doğdu. 

38yıl önce- Jimi Hendrix ilk 45'liği Hey Joe'yu piyasaya sürdü. 

20 yıl önce- Def Leppard davulcusu Rick Allen 
İngiltere'de geçirdiği kaza sonucu sol kolunu kaybetti. Allen, geliştirdikleri özel bir sistem sayesinde grupla çalmaya devam etti. 


“Hiçbir şey hissetmiyorum..." 
Nick Brake, 1972 
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oo KLASİK SAHNE 


Before Sunrise, 6 Aralık, Saat 22 


BEFORE SUNRİSE 


(Tren... Jesse, hemen yan koltukta yüksek sesle kavga eden çiftten rahatsız olur ve çantasını alarak neredeyse boş vagonun arkasına doğru bir koltuğa geçer. Koridorun diğer tarafında yalnız oturan Jesse, yakınına gelen güzel kadını fark etmiştir. Celine de otururken ona bakar. Kavga eden çift birbirlerine bağırarak onların önünden geçip vagondan çıkarken Jesse ve Celine arasında da ilk iletişim kurulur. 
Sohbet etmeye başlar ve kısa bir süre sonra yemekli vagona geçerler. Yol boyunca yaptıkları sohbetten her ikisi de çok keyif almıştır. Derken, Jesse'nin ineceği Viyana'ya gelirler.) 

CELİNE: Viyana'ya geldik sanırım. 

JESSE: Evet. 

CELİNE: Burada iniyorsun, değil mi? 

JESSE: Evet. Çok sinir bozucu. Keşke seninle daha önce tanışsaydım. Seninle konuşmak çok hoşuma gitti. 

CELİNE: Evet, benim de. Seninle konuşmak gerçekten çok güzeldi. 

(Tren durur, vedalaşırlar. Kısa bir süre sonra, Celine camdan dışarı bakarak irenin hareketini beklerken, yemekli vagonun kapısından Jesse girer ve gelip Celine'in masasının önünde konuşmaya başlar.) 
JESSE: Tamam, aklıma gerçekten çok çılgınca bir fikir geldi, sormazsam hayatım boyunca içim içimi yiyecek. 

CELİNE: Neymiş o? 

(O ana kadar ayakta olan Jesse, masaya oturur.) 
JESSE: Seninle konuşmaya devam etmek istiyorum. 
Hayatında birisi var mı yok mu bilmiyorum, ama aramızda bir çeşit bağ varmış gibi hissediyorum. 
CELINE: Evet, ben de... 

JESSE: Evet, tamam, harika. Teklifim şöyle: 

Şöyle yapmalıyız. Benimle bu trenden Viyana'da inmeli ve şehri gezmelisin. 
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Yönetmen: Richard Linklater 
Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy, Erni Mangold, Haymon Maria Buttinger. 
Yapım Yılı: 1995 Süresi: 96 Dakika 


(Celine, beklemediği bu teklif karşısında şaşırır ve güler.) 

CELİNE: Ne? 

JESSE: Haydi, eğlenceli olacak. 

CELİNE: Ne yapacağız peki? 

JESSE: Bilmem... Tek yapmam gereken yarın Avusturya Hava Yolları'nın 9:30'daki uçağına yetişmek. 
Otelde kalacak kadar param yok. Yani aklımda sadece etrafta gezinip durmak vardı. Sen de gelirsen her şey çok daha eğlenceli olacak. 

Yesse, Celine'in başını öne eğdiğini ve düşünceli olduğunu görünce hiç ara vermeden konuşmayı sürdürür.) 

JESSE: Psikopatın teki çıkarsam bir sonraki trene atlar gidersin. 

(Celine ikna olmamıştır. Jesse derin bir nefes alır bir kez daha dener...) 

JESSE: Tamam, peki. Bir de şöyle düşün. On, yirmi yıl ileriye git. Evlenmişsin, ama evliliğin eski heyecanını kaybetmiş. Kocanı suçlamaya başlamışsın. Hayatına giren bütün erkekleri düşünmeye başlamışsın. 
(Hikaye, sonunda Celine'in ilgisini çekmiş gibi görünmektedir.) 

JESSE: İşte ben de o adamlardan biriyim. Bak, o benim. Zamanda yolculuk etmişsin say. Neler kaçırdığını öğrenmeye gelmişsin. Bu, gelecekteki kocanla senin için büyük iyilik olacak. Hiçbir şey kaçırmamış olduğunu göreceksin. Ben de onun gibi işe yaramazın tekiyim. Hiçbir amacım yok. Sıkıcı mı sıkıcıyım. Doğru seçimi yapmışsın ve çok mutlusun... 
(Sempatik bir hareketle Celine'in çantasının bulunduğu vagonu işaret eder. “Haydi' der gibidir... 
Derken, Celine'den beklenen yanıt gelir.) 

CELİNE: Çantamı alayım. 

(esse ve Celine irenden iner ve Viyana'da dolaşma- ya başlarlar. Film de heniz başlamaktadır aslında.) 
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Doluca, DLC Serisi ile ülkemizin en seçkin üzüm türlerini özgün 

lezzet ve aromalarıyla kadehinize taşıyor. Serinin hoş içimli 

meyvemsi şarabı DLC Öküzgözü, Anadolu'nun en gözde kırmızı DOLUCA üzümlerinin başında gelen Öküzgözü'nün tüm canlı karakteri ve z 


lezzetiyle keşfedilmeye hazır. Dört ay boyunca Fransız meşe ni EE e 


fıçılarda eskitilen DLC Öküzgözü, damak zevkine düşkün olanların 
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